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‘HABEMUS PAPAM’  
 
Beste parochianen, 
 
habemus papam, het goede nieuws was donderdag 8 mei jl. 
overal te volgen. We hebben een nieuwe paus: Leo XIV, die 
de wereld begroette met woorden 'Vrede zij u'. Dankbaar 
en blij kijken we ook terug op een kort conclaaf. 
Ondertussen is er een reactie binnen van kardinaal Eijk en 
bisschop De Korte. De komende dagen kunnen we in de 
vieringen danken en bidden voor paus Leo XIV, maar 
binnenkort komt er ook een prentje beschikbaar met een 
gebed voor de nieuwe heilige vader.  
 
Kardinaal Eijk, de Utrechtse aartsbisschop noemde de 
nieuwe paus ‘een man van het herstel van de eenheid.’ 
Verder stelde onze enige Nederlandse deelnemer aan het 
conclaaf ‘geen grote veranderingen’ te verwachten van paus 
Leo XIV. Wel denkt hij dat deze paus op een aantal terreinen 
veel kan betekenen: ‘Bijvoorbeeld ten aanzien van de bio-
ethiek, de zaken die de huwelijksmoraal betreffen, de 
seksuele moraal, ook de sociale moraal. Dat zijn zaken 
waarover onenigheid bestaat in de Kerk, dat kunnen we gewoon niet ontkennen,’ zo zei kardinaal Eijk. 
 
Ook bisschop De Korte heeft aan pastores en besturen een eerste reactie geschreven. Hij schrijft dat 
hij ‘met vreugde kennisgenomen heeft van de keuze van het conclaaf voor kardinaal Robert Francis 
Prevost als nieuwe paus.’ Bisschop De Korte: ‘Het conclaaf, dat slechts anderhalve dag heeft geduurd, 
heeft in de kracht van de heilige Geest een nieuwe paus gekozen: de 266ste opvolger van de heilige 
Petrus. Met de gekozen naam paus Leo XIV lijkt hij een bewust programma aan te geven. In de gekozen 
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naam zie ik een verwijzing naar Leo XIII, de paus van de eerste sociale encycliek ‘Rerum Novarum’ 
(1891). De nieuwe paus zal zeker oog hebben voor de kwetsbaren van onze wereld. In zijn toespraak 
op het balkon van de Sint-Pieter sprak de paus veelvuldig over zijn diepe verlangen naar vrede voor 
onze, door veel geweld geteisterde, wereld.’  
En verder: ‘Mijn eerste indruk van de nieuwe paus is een wijze, toegankelijke, bezielende man met een 
diepe liefde voor de levende Christus en zijn Kerk. Het was opvallend dat de nieuwe paus veelvuldig 
het woord ‘tutti’ gebruikte, waarmee hij verwees naar een geliefd woord van zijn voorganger paus 
Franciscus, die streefde naar een kerk waar alle mensen welkom zijn. Paus Leo XIV sprak over een kerk 
in dialoog met allen, een geloofsgemeenschap die hulp wil geven aan iedereen die dat nodig heeft.” 
  
Ik denk dat ook wij als Parochie Wonderbare Moeder blij mogen zijn met deze nieuwe Paus. Ik wil mij 
aansluiten bij de oproep van de bisschop om te bidden ‘voor paus Leo XIV opdat hij met wijsheid en 
mededogen zijn zware taak als bisschop van Rome en eerste herder van de wereldwijde Kerk mag 
vervullen.’  
 
Gebed 
Heer, wij danken U voor paus Leo XIV die Gij tot opvolger van de apostel Petrus hebt aangesteld en tot 
herder van heel uw Kerk. Schenk hem de geest van wijsheid en sterkte, de geest van kennis en ontzag 
voor uw Naam om het christenvolk dat hem is toevertrouwd met toewijding te leiden op de weg van 
het geloof en bij te dragen tot de opbouw van de Kerk en het welzijn van velen in onze wereld. Laat ons 
bidden. 
  
Diaken Albert Soeterboek 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 
 

CARITAS  
WONDERBARE MOEDER  
Centrum voor Aandacht en Hulp 
 
 
 

De bloemengroet ging de afgelopen weken naar: 
2 maart: Elly Klerks   
9 maart: Bart en Ria Jehoel   
16 maart: Mari en Jeanne Wolfs   
23 maart: Rien Nagtegaal   
30 maart: Jaantje van Laere-Walhout  
6 april:  Dina de Haan 
13 april: Jo van Spijk  
20 april: Eric van Loon 
27 april: Deny Mouwen 
4 mei:  Tiny van Delft 
11 mei:  Henk en Thea Smits 
 
 

Nieuw bankrekeningnummer Caritas Wonderbare Moeder 
Wilt u ons werk (blijven) steunen? Noteer dan even onze nieuwe IBAN: 
NL 30 RABO 0388 1340 54, t.n.v. ‘Parochie Wonderbare Moeder inzake Caritas’. Dank u wel! 
 

  
Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 
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AFSCHEID KOSTER JAN MACKAY 
 
Jan Mackay uit Drunen heeft zich jarenlang ingezet voor onze parochie, vooral als koster in 
zorgcentrum Zandley. Ook heeft hij een hele tijd in de kerk van Elshout zijn hulp geboden als koster. 
Regelmatig zat Jan in alle vroegte op zijn fiets om in Elshout de kerk te openen. Met het klimmen van 
de jaren heeft Jan besloten om zijn kostersactiviteiten te beëindigen.  
 
Dankbaar voor alles wat hij voor onze parochie heeft betekend, mochten wij op Witte Donderdag, na 
de eucharistieviering in zijn geliefde en vertrouwde Zandley, afscheid nemen van koster Jan.  
Van parochiaan Jan nemen we evenwel géén afscheid: we blijven hem en zijn echtgenote Annemarie 
graag nog heel vaak zien bij de vieringen in onze kerken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van links naar rechts: 
pastor Babu, Annemarie 
Mackay, dochter Gwen 
Diaken Albert Soeterboek, 
Jan Mackay 

 
Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

CLARAKAPEL (‘CLARASTOK’) IN DRUNEN: 
Een vraaggesprek met mgr. Van den Hout 
 
De werkgroep H. Clarakapel Drunen vond het een leuk idee om onze oud-pastoor Ron van den Hout, 
tegenwoordig bisschop van Roermond, te vragen een reactie te geven op de Clarakapel, waarvan de 
bouw inmiddels (op locatie in Elshout) is gestart. Als alles gaat zoals gewenst en verwacht, kan op 
zaterdag 4 oktober de kapel feestelijk worden ingezegend.  
 
Wat was uw eerste reactie toen u vernam dat er in Drunen in de tuin naast de Lambertuskerk een Clara-
kapel gerealiseerd gaat worden? 
“Verrassing dat dit oude historische gegeven uitgevoerd kan worden en dat de gemeente 
medewerking verleent. En dat er zoveel enthousiasme voor is.  
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In Limburg zijn er heel veel kapelletjes en kruisen langs 
de wegen en in de dorpen. Nog meer dan in Brabant.” 
 
Wat is uw mooiste c.q. meest bij gebleven herinnering 
aan de Clarissen? 
“Dat ik een keer aan de zusters de vraag van de groep 
heb overgebracht dat we eigenlijk niets zien van het 
leven van de zusters in het slot. Daarop hebben ze een 
filmpje gemaakt en ons gegeven. Het was over de 
inkleding waarbij de novice als bruid gekleed werd. Een 
andere herinnering is dat ik een keer in het slot ben 
geweest om in de zusterkapel een beeld op een sokkel 
te plaatsen.” 
 
Hoe hebt u de traditie van de jaarlijkse uitstapjes met 
de pastoor ervaren toen u nog in Drunen was? Eerst 
naar de Clarissen in Eindhoven en daarna onder meer 
naar Moresnet bij Vaals.  Of met een hele rij auto's vanuit Eindhoven naar Uden? 
“Ontspannen en geestelijke dagen. Als je een reis kunt beleven als bedevaart, ontspanning en 
ontmoeting en dat kunt combineren met gebed en viering is dat speciaal en bemoedigend.” 
 
Voor welke intentie zou u de noveenkaars ter ere van H. Clara willen laten branden? Dan steken wij 
deze hier voor u aan. 
“Voor het kerkelijk leven in de parochies van Limburg … en van Brabant natuurlijk.” 
 
Wat was uw persoonlijke ervaring met het Uur van stilte en gebed in vereniging met de Clarissen? (nu 
in 2025 alweer 32 jaar). 
“Het uur stilte heeft verdieping gebracht in mijn gebedsleven. Als je een persoonlijke relatie met 
Christus wilt opbouwen, moet je stilte en meditatie inbouwen, en niet alleen de eucharistie vieren of 
de getijden bijhouden. Het wekelijkse uur van Stilte en gebed heeft mij hiermee geholpen. Gewoon 
stil zijn bij Hem.” 
 
Wat wilt u de parochianen nog meegeven? 
“Probeer met de jonge mensen die er zijn een relatie op te bouwen waarin je kunt spreken over het 
geloof en over God. Daar moet het uiteindelijk toch over gaan.” 
 
Werkgroep H. Clarakapel Drunen 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

‘EERSTE ZATERDAGDEVOTIE’ IN MARIAKAPEL ELSHOUT 
 
Op de eerste zaterdagen van mei tot en met september bent u van 
harte welkom om aan te sluiten bij het rozenkransgebed, dat in de 
Mariakapel (Kapelpark) in Elshout gebeden wordt. Deze ‘Eerste 
Zaterdagdevotie’ is in het bijzonder verbonden met het Onbevlekt 
Hart van Maria en gaat terug op een verschijning van Maria aan de 
drie herderskinderen Lucia, Francisco en Jacinta nabij het 
Portugese stadje Fátima (1925). 
 
Het zal u niet verwonderen dat we dit jaar speciaal bidden voor de 
vrede in de wereld. Miljoenen mannen, vrouwen en kinderen 
lijden onder de gesel van oorlogsgeweld en de gevolgen daarvan.  
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Het rozenkransgebed begint om 10.00 uur op de volgende zater-dagen:  
 

❖ 7 juni,  

❖ 5 juli,  

❖ 2 augustus en  

❖ 6 september.  

❖ Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

31 MEI: ‘ONZEN DAG’ IN ELSHOUT 
 
Ook dit jaar wordt door velen de handen uit de mouwen gestoken om de meimaand-Mariamaand weer 
groots te vieren, met als vaste afsluiter de processie op zaterdag 31 mei: ‘Onzen Dag’. Een prachtige 
traditie, waarvoor u van harte bent uitgenodigd om dit eens mee te maken. Noteer deze datum dus 
alvast in uw agenda! 
 
Bij de viering, die om 19.00 uur begint bij de kerk in Elshout, en de daarop volgende processie naar het 
Kapelpark mogen we altijd een aantal priesters uit de regio verwelkomen. Deze keer is Norbert 
Swagemakers, rector van het Bossche seminarie ‘Sint-Janscentrum’ de hoofdcelebrant. Verder zijn 
(waarnemend) pastoor Jos Verbraeken, pastor Babu en de diakens Albert Soeterboek en Alexis 
Szejnoga zeker van de partij. 
 
 

 
 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 
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FAMILIEPASTORAAT: 
‘Sacramentenviering’ op zondag 15 juni 
 
Vorig jaar in oktober zijn we in onze parochie begonnen met het ‘Familiepastoraat’: maandelijkse 
bijeenkomsten waarbinnen de voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie én het Vormsel ter 
hand worden genomen. Voorheen werd deze voorbereiding vooral vanuit de (katholieke) basisscholen 
georganiseerd. Nu dit niet meer het geval is, heeft de parochie dit in een nieuwe vorm overgenomen.  
 
Een grote meerwaarde van deze nieuwe aanpak is, dat niet alleen de kinderen die de sacramenten 
ontvangen in het proces worden meegenomen, maar ook hun broers, zussen en ouders. Op deze 
manier werken we aan verdere vorming en ontwikkeling van onze kinderen, toerusting en 
ondersteuning van ouders bij de geloofsopvoeding thuis en verdieping van het geloof voor hen die 
daarnaar op zoek zijn. Ook voor jongeren, die nog niet zijn gedoopt maar overwegen om dit toch te 
laten doen is het Familiepastoraat de juiste manier om thuis te raken in ons katholieke geloof. 
De maandelijkse bijeenkomsten vinden op een zaterdag plaats, vanaf 17.00 uur. Daarbij wordt ook 
samen gegeten en om 19.00 uur sluit iedereen aan bij de eucharistieviering, die ‘op maat’ is voor de 
kinderen. 
 
15 juni: Sacramentenviering 
Tijdens de viering van 11.00 uur komen dus zowel de Eerste Communie als het Vormsel aan bod. De 
Jeugdcantores verlenen hierbij hun muzikale medewerking.  Iedereen kan gewoon aansluiten bij deze 
eucharistieviering, u bent dus zoals gebruikelijk van harte welkom.  
 
Communie en vormsel 2026: mis het niet! 
Na de zomervakantie beginnen de voorbereidingen weer voor het volgende jaar. Maandag 8 
september vindt er een informatieavond plaats waarop ouders worden bijgepraat over hoe het 
Familiepastoraat werkt; dan kunnen communicantjes en vormelingen voor 2026 worden aangemeld. 
Zaterdag 25 oktober is dan de eerste bijeenkomst van het nieuwe Familiepastoraat. De 
sacramentenviering is volgend jaar op zondag 14 juni 2026.  
Zit uw kind volgend jaar in groep 4 of groep 7/8 en wil hij of zij de Eerste Heilige Communie of het 
Vormsel doen? Vergeet dan niet om dit tijdig door te geven aan het parochiesecretariaat; u ontvangt 
dan een aanmeldingsformulier. Het is niet mogelijk om gedurende het voorbereidingstraject nog later 
in te stromen.  

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

JEZUS EN DE KORAN: EEN VERGELIJKING 
Waarom de eerste christenen never nooit een kruis droegen 
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Vaak wordt Jezus met Mohammed vergeleken, dat mag want beide personen zijn inspirerende 
personen / profeten van een godsdienst. Ook wordt de Bijbel vaak vergeleken met de Koran, niet gek, 
want het zijn allebei heilige boeken binnen hun godsdienst. 
 
Maar toch zijn beide vergelijkingen theologisch gezien onjuist. Jezus moet juist met de Koran 
vergeleken worden. En wel om de volgende redenen. 
Jezus hoort bij de Koran, want de christenen zien Jezus als de Zoon van God de Vader, dus God in 
menselijke gedaante op aarde. Of zoals de geloofsbelijdenis (het Credo) zo mooi zegt: ‘God uit God, 
ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader’.  
 
Op een soortgelijke manier is de Koran de aardse vorm van God (Allah) in boekvorm voor de moslims. 
De profeet Mohammed was enkel de boodschapper die het woord van Allah doorgaf. Deze boodschap 
is later in de Koran opgeschreven.  
Dus wat Jezus is voor christenen in menselijke gedaante, is de Koran voor moslims in boekvorm: God 
op aarde. Daarom kun je het kapot maken van de Koran vergelijken met de marteldood door kruisiging 
van Jezus.  
 
Hier ligt ook de reden waarom moslims zo verdrietig, verontwaardigd en zelfs boos worden als er met 
de Koran gespot wordt (en soms zelfs verscheurd of verbrand). Dan wordt vanuit hun perspectief  de 
waardigheid van de Koran en daarmee van de heilige God die zich in de Koran openbaart belachelijk 
gemaakt. 
 
Kruis is martelwerktuig 
Daarom ook droegen Christenen in de eerste 3 eeuwen nóóit een kruis, want dat was een moordwapen 
en martelwerktuig, afschuwelijk. Door de historische distantie is de pijn daar wat van afgegaan en 
staan we daar nu niet meer zo bij stil.  
 
Gaandeweg werd het kruis een overwinningsteken en later zelfs een wapen in de hand tegen ketters 
en ongelovigen. Helaas, helaas, want het kruis verwijst naar het lijden van Jezus en naar het lijden van 
alle mensen, dieren en planten die buiten hun schuld om worden gemarteld en vermoord (en 
uitgeroeid). Het kruis zou ons tot oneindige empathie moeten oproepen: meelijden met alle lijdenden, 
het meedragen van hun pijn, verdriet en vaak terechte/ begrijpelijke verontwaardiging / woede.   
 
Mijn persoonlijke mening  
Ik ben geen moslim, en als christen vind ik het verscheuren van de bijbel niet netjes, zelfs grof. 
Bovendien vind ik het heel raar dat wij als katholieke christenen vaak zo gemakkelijk met het spotten 
met gelovige dingen omgaan. Beseffen we dan wel diep genoeg hoe schandelijk dat spotten is? 
Ik vergelijk het altijd met een huwelijk of met je kinderen. Zou je het accepteren als je geliefde door 
een ander / door anderen intens bespot zou worden? Waarschijnlijk niet. Bovendien zou toch ieder 
mens van goede wil dienen te beseffen dat je niet expres op iemand anders zijn of haar tenen moet 
gaan stampen, want dat wekt letterlijk en figuurlijk kwaad bloed. Toch zal ik niet agressief worden als 
iemand de Bijbel bespot, verscheurt of verbrandt. 
In het verlengde hiervan kan ik me wel inleven in moslims voor wie de Koran zeer gevoelig ligt (zie 
boven). Ook al ben ik geen moslim (en is de Koran voor mij geen heilig boek), toch zou ik nooit een 
Koran verscheuren of bespotten. Omdat ik weet hoe belangrijk dit heilige boek voor hun is.  
 
Officiële kerkelijke leer 
Voor deze tekst heb ik me laten inspireren door het Tweede Vaticaans Concilie uit de jaren zestig van 
de vorige eeuw. In het laatste officiële document van de kerkvaders onder leiding van toen nog paus 
Paulus VI, Nostra Aetate (In onze tijd …) staat het volgende als geloofsvisie: “De Kerk beschouwt ook 
met hoogachting de Moslims, die de éne levende en uit zichzelf bestaande, barmhartige en almachtige 
God aanbidden, de Schepper van hemel en aarde, die gesproken heeft tot de mensen.” 
 
Het is mijn ervaring dat moslims het onvoorstelbaar waarderen wanneer je blijkt geeft van enige kennis 
van en respect voor hun geloof. Concreet begroet ik (herkenbare) moslims vaak met ‘Salam aleikum’: 
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‘Vrede zij met u’. Precies zoals onze nieuwe paus Leo XIV zei tegen alle aanwezigen op het Sint 
Pietersplein en tegen alle mensen van goede wil bij zijn uitverkiezing.  
Het is prachtig om te zien hoe blij en dankbaar moslims en moslima’s reageren op zo’n begroeting.  
Als we weer verder gaan zeg ik vaak: ‘Dat het Inshallah een 
mooie dag voor ons moge worden’. Wij christenen zeiden 
vroeger vaak: ‘God en weder dienende’ of ‘Zo God het wil’ of in 
het Latijn: ‘Deo volente’. Zo mogen wij als gelovigen, christenen 
en moslims, samen dankbaar genieten van de schepping en 
Gods gaven delen. 
 
Dr. Bill Banning  
docent godsdienst- 
levensbeschouwing  
d’Oultremont College Drunen  

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

VOOR DE KINDEREN 
 
Beste jongens en meisjes,  
 
Als mensen afscheid nemen van elkaar, dan wensen ze elkaar het beste toe. En als iemand gaat 
sterven, zegt hij vaak wat hij het belangrijkste 
vindt voor de mensen die achterblijven.  
 
Toen Judas bij het Laatste Avondmaal was 
weggegaan, sprak ook Jezus tegen zijn leerlingen 
zijn laatste wensen uit. Hij wist dat hij binnenkort 
gedood zou worden, want hij zei: “Ik zal nog maar 
even bij jullie zijn.” En wat was dan de wens van 
Jezus?  
‘Jullie moeten van elkaar houden, zoals Ik van 
jullie gehouden heb.” 
En dat deden de leerlingen van Jezus. Na zijn 
dood zeiden de mensen over de leerlingen van 
Jezus: “Kijk eens hoeveel zij van elkaar houden!” 
Hoe kun jíj laten zien, dat je van Jezus en van de 
mensen houdt? 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

KLIEDERKERK!  
Zondag 18 mei is het Kliederkerk in de Pastoor Vermeulenzaal, naast de kerk 
in Drunen. Jullie zijn daar weer om 13.00 uur van harte welkom om te komen 
knutselen en naar een mooi verhaal te luisteren. Ook is er limonade en iets 
lekkers. En koffie en thee voor je ouders of opa’s en oma’s!  
Het is de laatste keer dat de Kliederkerk in Drunen plaatsvindt. Wil je volgend 
schooljaar graag meedoen, sluit dan aan bij de groep in Waalwijk. In een 
volgende editie van de Flitsen hopen we daarover meer informatie te 
hebben. 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 
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MARIAGEDACHTE 
Van het bekende lied ‘Elshouts Wonderbare Moeder’ zingen 
we altijd couplet 1 en 4. De twee middelste coupletten zijn 
nauwelijks bekend… maar zeker de moeite waard! U leest ze 
hieronder: 
 
Van Uw wonderen in ’t verleden 
Klonk naar wijd en zijd de faam 
Van Uw goedheid spreekt het heden 
Kind en grijsaard roemt Uw naam 
Wie vertoeft in deze oorden 
Die niet knielt aan Uwen voet 
Waar gij elke bee verhoorde 
Wonderbare wees gegroet. 
 
Moet bij ’t nimmer zwijgend smeken 
Voor Uw Wonderbeeltenis 
Wonderbare Uw niet breken 
’t harte dat zo teder is 
Kom ons moed in ’t harte spreken 
Als het kruis ons neder slaat 
Merk dat lijden met een teken 
Waarin vreugd te lezen staat.                      
 
Werkgroep Mariabedevaart 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

BETAALMOGELIJKHEDEN  
 
Instandhouding Erediensten en pastoraat 
Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we 
wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag 
overmaken naar NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met 
vermelding ‘collecte Drunen’ of ‘collecte Elshout’.  
Geen contant geld bij u, maar wilt u wel deelnemen aan de collecte? Aan de collectemandjes is nu ook 
een QR-code bevestigd. Zo betaalt u tijdens de viering eenvoudig digitaal met uw mobiele telefoon. 
Open de camera-app op uw mobiele telefoon en richt deze op de QR-code. De rest wijst zich vanzelf.  
Op de binnenkant van de toegangsdeur van de kerk hangt -en in de kerk staat- eveneens deze QR-code 
die u kunt scannen.  
 
Ook kunt u voortaan kaarsjes digitaal betalen. Deze QR-codes vindt u bij de Mariakapel in Drunen, bij 
Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat, en in het Stiltecentrum (voormalige kerk) 
in Heusden. 
 
Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage 
Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op 
rekeningnummer NL52 RBRB 0660 6649 33 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder. 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 
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INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT 
 
Het parochiesecretariaat in de pastorie van Drunen is van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar van 
09.00 tot 12.00 uur (maandag gesloten). 
Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u -ook buiten onze openingstijden- 
naar de pastorie op het gebruikelijke telefoonnummer. Het antwoordapparaat vermeldt dan het nood-
telefoonnummer wat u kunt bellen.  
 
Contactinformatie: 
Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen 
Telefoon: 0416 - 372215 
E-mail:  parochie@wonderbaremoeder.nl      
Website: www.wonderbaremoeder.nl 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

VOLGENDE UITGAVE 
De eerstvolgende Flitsen verschijnt in het weekend van 21 juni.  
 
Wilt u de Flitsen per e-mail ontvangen?  
Stuur dan een mailtje naar parochie@wonderbaremoeder.nl.  

WEEKENDVIERINGEN KOMENDE PERIODE* 
*  planning kan wijzigen; afhankelijk van beschikbaarheid voorgangers 
 

Datum Tijd Kerklocatie Soort viering Voorganger 

Za 17-05 16:45 WZC Heusden Eucharistieviering Pastor Babu 

 19:00 Drunen Eucharistie Pastor Babu 

Zo 18-05 08.00  Elshout Eucharistie J. Verbraeken 

 09:30 Elshout Eucharistie J. Verbraeken 

 11:30 Elshout Eucharistie J. Verbraeken 

          

Za 24-05 16:45 WZC Heusden Woord & Communie P. Buijs 

 19:00 Drunen Eucharistie Pastor Babu 

Zo 25-05 08:00 Elshout Eucharistie Pastor Babu 

 09:30 Elshout Eucharistie N. Schallenberg 

 11:30 Elshout Eucharistie N. Schallenberg 

     

Za 31-05 16:45 WZC Heusden Eucharistie Pastor Babu 

 19:00 Elshout ONZEN DAG N. Swagemakers 

Zo 01-06 09:30 Elshout Eucharistie J. Verbraeken 

 11:00 Drunen Eucharistie J. Verbraeken 

     

Za 07-06 16:45 WZC Heusden Woord & Communie A. van Diessen 

 19:00 Drunen Woord & Communie A. Soeterboek 

Zo 08-06 09:30 Elshout Eucharistie Pastor Babu 

 11:00 Drunen Eucharistie Pastor Babu 
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Za 14-06 17:00 WZC Heusden Woord & Communie A. van Diessen 

 19:00 Drunen Eucharistie Pastor Babu 

Zo 15-06 09:30 Elshout Eucharistie J. Verbraeken 

 11:00 Drunen Sacramentenviering: Eerste H. 

Communie en Vormsel 

J. Verbraeken 

     

Za 21-06 16:45 WZC Heusden Woord & Communie A. Soeterboek 

 19:00 Drunen Eucharistie Pastor Babu 

Zo 22-06 09:30 Elshout Eucharistie Pastor Babu 

 11:00 Drunen Eucharistie Pastor Babu 

 
Kerklocaties: 
WZC Heusden: Woonzorgcentrum St. Antonius, Roomsche Kerkstraat 5  
Drunen: Sint-Lambertuskerk, Raadhuisplein 4 
Elshout: Sint-Jan Evangelistkerk, Kerkstraat 37 
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