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ZOMERTIJD….. 
 
Ik zag op de kalender staan dat 21 juni jl. de 
zomer is begonnen. Wij hebben nog niet 
zoveel mooie dagen gehad. Dagen waarin de 
zon de hele dag schijnt. Het heeft vooral veel 
geregend. De zomer is een periode dat veel 
mensen op vakantie gaan. Als je in de winkels 
komt, dan zie je veel minder mensen. Het is 
ook rustiger in het openbaar vervoer en op 
verkeerswegen. Overal waar je komt zie je 
dat het rustiger is. Ook met heel wat bedrijven is het rustig. Ik merk dat er daar minder gebeld 
wordt en minder post binnen komt. In veel bedrijven is dan juist drukker. Ook daar gaan veel 
medewerkers met vakantie. Het werk moet daarom door minder mensen geklaard worden. In 
alle onderdelen van het leven, elke dag, kom je de gevolgen van de vakantietijd tegen. 
 
Ik had een tante. Zij woonde in een verzorgingshuis in de buurt. Normaal kreeg zij bezoek van 
kinderen. Niet elke dag, maar toch wel regelmatig. Deze vakantietijd was voor haar erg rustig. 
Alle kinderen zijn op vakantie. Het personeel daar heeft minder tijd voor haar. Ook daar moet 
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het werk door minder mensen gedaan worden. Zij kreeg daarom minder aandacht. Vakantietijd 
betekent voor haar dat zij weken alleen op haar kamer zit. Zij ziet geen familie, geen personeel. 
Zij hoopt dat deze vakantietijd snel voorbij is. En zelf op vakantie gaan? Zij had alleen een 
AOW’tje. Zij kwam hiermee net de maand door. Geld voor vakantie zat er niet aan. 
 
Ik wilde haar iets bemoedigends zeggen. Iets waar zij iets aan had, iets mee kon doen. Maar 
wat zeg je tegen iemand die zich in deze tijd eenzaam voelt? Zeg je dan ‘Nog 2 maanden en dan 
is het over?’ Dat is toch wel een dooddoener. Sommigen van ons zijn opgegroeid met het idee 
dat je in je geloof alle antwoorden kunt vinden. Dat je door je geloof alles aan kan. Maar we 
kunnen deze antwoorden niet altijd meer gebruiken. Het zijn voor mij dooddoeners geworden. 
Ik las een lied dat zegt: ‘Ga niet alleen door het leven, die weg is veel te zwaar’. Maar toch kan 
je je eenzaam voelen. 
 
Ik probeerde in de Bijbel voorbeelden te vinden. In Genesis las ik dat God zegt: ‘het is niet goed 
dat de mens alleen is’. Ik lees hier dat God zelf zegt dat het niet goed is, ook in de vakantietijd, 
dat het niet goed is voor de mens om alleen te zijn. God zelf zegt het. Het bevestigt wat wij 
ervaren, maar wat doe je er aan? Ik kwam de tekst tegen ‘kom allen tot mij, die vermoeid en 
belast zijn en Ik zal je rust geven’. Ik zal u eerlijk zeggen dat ik met deze tekst geworsteld heb. 
Niet even maar wel wat langer. Ik had zo veel te doen, zoveel meegemaakt, ik was zo moe. Ik 
wilde dolgraag rust, even bijkomen. In deze tijd kwam ik bij een arts terecht. Zij vroeg mij: ‘je 
gelooft toch, kun je in je geloof niets vinden?’ Ik vond het ontzettend te moeten bekennen dat 
het geloof mij niet echt hielp. Ik dacht: Geloof ik wel genoeg? Waarin geloof ik dan?  
 
Door deze periode besefte ik dat het moeilijk is zo niet onmogelijk om op elke vraag waarmee 
je in je leven geconfronteerd wordt, een antwoord te geven. Het leven van een gelovige 
confronteert je met problemen, net als een ongelovige, met vragen. En na elk antwoord komen 
er nieuwe vragen. Ik kom mensen tegen die precies weten waarom er iets gebeurt. Mensen 
voor wie het geloof in God een zekerheid is, die een dergelijk vast beeld van God hebben, dat 
zij nooit twijfelen. Alles beantwoorden zij met ‘het is Gods wil’. Maar als je je eenzaam voelt is 
dat dan Gods wil? Helpt het door te zeggen: ‘Hoe kan je je eenzaam voelen, Jezus is toch bij je?’ 
Neem je de ander dan wel serieus? Is dat geen manier om iemand de mond te snoeren? God 
zelf zegt dat het niet goed is dat je alleen bent, maar wat doe je als je je eenzaam voelt? 
Uiteindelijk zul je er zelf iets aan moeten doen. Door te blijven zitten verander je niets aan de 
situatie. Hieronder heb ik wellicht wat bruikbare tips: 
 
Geniet van de dagen van rust die God u schenkt. Zoek God op deze dagen. Lees over Hem, 
verdiep u in Zijn Woord en ontmoet anderen rondom Zijn woord. Zorg dat uw leven geen sleur 
wordt. Zorg ervoor dat uw geloofsleven geen aaneenschakeling wordt van alledaagse dagen. 
Laat het onderbreken door heiligen- en feestdagen. Maak daar een echt feest van. Probeer zo 
vreugde in uw geloof te krijgen. Geloven is meer dan alleen besef van zonde, schuld en 
benauwdheid. Geloven mag een feest zijn. Vreugde geven. Probeer in mensen om u heen Jezus 
te herkennen en doe hen goed. Probeer Jezus te herkennen in de dakloze, de arme, de 
asielzoeker, maar ook in de buurman, de medebewoner die u niet mag, familieleden die erbij 
horen en familieleden die erbij horen omdat zij nu eenmaal aangetrouwd zijn. En misschien 
gebeurt het dan dat u het jammer vindt als de vakantietijd voorbij is. Want het is omgevlogen... 
 
Diaken Albert Soeterboek 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 
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PASTOR ANTONY ROSARIO OP VAKANTIE 
 
Van 3 juni t/m 5 juli bezoekt pastor Rosario zijn geboorteland India. 
De vieringen in onze parochie gaan op de gebruikelijke tijdstippen 
door.  
 
De vieringen op woensdag, 14.30 uur in zorgcentrum Zandley, 
donderdag 19.00 uur in Elshout en zaterdag 17.00 uur in Heusden 
worden woord- en communie-vieringen, voorgegaan door diaken 
Albert Soeterboek.  
 
De zondagsvieringen in Elshout, en die op zaterdag en zondag in Drunen, blijven 
eucharistievieringen waarbij pastoor Jos Verbraeken en kapelaan Babu onze pastor Antony 
zullen vervangen. Diaken Albert Soeterboek zal bij het merendeel van die weekendvieringen 
assisteren. 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

 

CARITAS  
WONDERBARE MOEDER  
Centrum voor Aandacht en Hulp 
 
 

 

BLOEMENGROET 

De bloemengroet is de afgelopen weken gegaan naar: 
19 mei:  Bertha Knippels 
26 mei:  Riet Klijn 
2 juni:   Mari Muskens 
9 juni:   Jan Maes 
16 juni:  Willy Verhoeven 
 

FINANCIEEL PASPOORT 

Onlangs heeft Caritas Wonderbare Moeder (CWM) deelgenomen aan de armoedeconferentie 
die door de gemeente Heusden georganiseerd was. De gemeente wil 
gericht werken aan het voorkomen en bestrijden van armoede en 
eenzaamheid: daarvoor staat de zogeheten Lokale Coalitie opgesteld. 
CWM heeft zich aangesloten bij dit initiatief en maakt daar nu onderdeel 
van uit. CWM staat ook ingeschreven bij de Stichting Financieel Paspoort 
die, via hulpverleners, voor inwoners die het financieel lastig hebben 
door zo’n paspoort in kaart brengt of zij in aanmerking komen voor 
bepaalde toeslagen. De app ‘Financieel Paspoort’ is gemakkelijk te down-loaden op uw 
smartphone via de AppStore / GooglePlayStore. 
Voor eventuele vragen kunt per e-mail contact opnemen met caritas@wonderbaremoeder.nl of 
via het telefoonnummer van de parochie.     Terug naar boven↑ 
____________________________________________________________________________________ 

mailto:caritas@wonderbaremoeder.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAj67L9aPVAhXKhRoKHZ7JDDEQjRwIBw&url=http://www.caritas-kitzingen.de/&psig=AFQjCNGw1VO8uPIRX2KoTodbKmBxqq8vvg&ust=1501054399827210
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FAMILIEPASTORAAT ‘SAMEN VER-WONDER-EN’ GAAT VAN START 
 

Binnen de Parochie Wonderbare Moeder starten we in oktober met het Familiepastoraat. Een 
vorm van catechese waarbinnen de voorbereiding op de sacramenten van de eerste heilige 
communie en het heilig vormsel plaatsvindt. Dat is nieuw dit jaar. 
Het Familiepastoraat heeft als doel om samen met kinderen/tieners van alle leeftijdsgroepen 
én hun ouders een gemeenschap te vormen rondom geloof. Wij gaan starten met 5 groepen 
van kinderen/tieners van verschillende leeftijden: 

• Kinderen tot en met groep 3 van de basisschool; 

• Kinderen die hun eerste communie willen doen (doorgaans groep 4 van de basisschool); 

• Kinderen uit groep 5-6-7 van de basisschool; 

• Kinderen en tieners die hun vormsel willen doen (doorgaans groep 8 van de 
basisschool). 

 
Ook voor de ouders is er een programma binnen het Familiepastoraat, omdat samen groeien in 
geloof een vruchtbare bodem daarvoor vraagt binnen de gezinnen. 
 
Het Familiepastoraat vindt plaats op één zaterdag per maand, van 17.00 tot 20.00 uur in de St. 
Lambertuskerk te Drunen. We beginnen met een moment van samenkomst in de diverse 
deelgroepen waar we leren over God en Jezus, waar we creatief bezig zijn met ons geloof. 
Daarna eten we samen. De middag sluiten we af met een familieviering waarin zowel de 
kinderen als de ouders betrokken worden. Uiterlijk 20.00 uur is het programma klaar. 
 
Kom naar de informatieavond! 
We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over dit programma en wat dit voor u en uw 
kind(eren) betekent. Daarom organiseren we op maandag 2 september om 20.00 uur een 
informatieavond over het Familiepastoraat in de kerk van Drunen. Heel welkom! Het duurt 
ongeveer tot 20.45 uur. 
Heeft u vragen die u vooraf wilt stellen, neem dan contact op met het parochiesecretariaat (tel. 
0416-372215, di-vrij tussen 09.00-12.00u) of  
e-mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl).  
Graag tot ziens op 2 september! 
 
Team Samen ver-Wonder-en 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl
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DONATIE AAN PAUL ROBBEN LEERFONDS 
 
Tijdens de Eerste Heilige Communie-viering, op 
zondag 2 juni in de kerk van Elshout, is er een 
dubbele collecte geweest. Het tweede mandje ging 
rond voor het Paul Robben Leerfonds van De 
Overlaat. Dit fonds, met als ondertitel ‘Een schooltijd 
zonder zorgen’, is vernoemd naar de in 2021 
overleden conciërge Paul Robben, die een 
inspirerend voorbeeld was van ‘omzien naar elkaar’. 
Voor die leerling waarvan de fiets bijna uit elkaar viel 
of die geen lunch kon betalen, zorgde hij ervoor dat 
de fiets gemaakt werd en de leerling wat extra 
aandacht kreeg en een broodje of een kop soep 
werd toegestopt. Maar de situaties worden ieder 
jaar schrijnender en er is nu veel meer nodig.  
 
De collecte bracht het mooie bedrag op van € 
214,50. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
 

 
 
Werkgroep Eerste Heilige Communie 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

VERLENGING GRAFRECHTEN RK BEGRAAFPLAATS DRUNEN 
 
Met ingang van 1 januari 2025 verlopen alle grafrechten van de 105 nog aanwezige graven met 
monumenten, op de RK Begraafplaats aan de Schoolstraat in Drunen. In januari van dit jaar zijn 
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alle rechthebbenden aangeschreven. Men krijgt de mogelijkheid om de grafrechten met 10 jaar 
te verlengen. Tot op heden heeft de Commissie RK Begraafplaats Drunen van 55 
rechthebbenden een reactie ontvangen.  
 
Oproep! 
Heeft u, als rechthebbende, een brief ontvangen over het verlengen van de grafrechten? Vul 
dan het bijgesloten formulier in en stuur het terug, ook wanneer u ervoor kiest de grafrechten 
níet te verlengen.  
Het komt regelmatig voor dat rechthebbenden niet bereikt worden, omdat ze zijn verhuisd of 
overleden. Heeft u op uw adres een brief over grafrechten ontvangen die niet aan u is gericht, 
stuur deze dan ook terug met een opmerking ‘geadresseerde onbekend’ op de brief. 
Bent u rechthebbende van een graf op de RK Begraafplaats Drunen, maar heeft u geen brief 
ontvangen of bent u deze kwijt? Neem dan contact op met het secretariaat van de parochie 
(tel. 0416-372215) of stuur een e-mail naar begraafplaatsdrunen@wonderbaremoeder.nl. 
 
Johan van Arendonk 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

MEIMAAND 2024: HET WAS WEER BIJZONDER! 
 
De eerste zondag 5, mei, werd het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen lopend naar Elshout 
gebracht, want ook Vrijheid is -zoals we maar al te goed weten- niet vanzelfsprekend. Deze 
lopers komen al vele jaren om 8.00 uur naar de eerste viering en kregen nu een 
pelgrimsdiploma. In de viering van 9.30 uur was de kroning van de nieuwe koning van Onze 
Lieve Vrouwe Schuts. 
Tijdens de tweede zondag, Moederdag (12 mei), was er een roos voor alle vrouwen en meisjes 
die de viering van 11.30 uur bezochten. Met een speciaal gebaar voor alle Oekraïense moeders 
uit de gemeente, en twee Oekraïense kinderen die de voorbeden lazen. Na de viering was er 
pannenkoeken eten voor alle aanwezige kinderen. Tijdens de mis van half tien gaf het gilde St. 
Barbara en OLV Schuts uit Vlijmen acte de présence. 
 
In het derde weekend, 19 en 20 mei, vierden we Pinksteren. Zelfs op maandag, Tweede 
Pinksterdag, werden de vieringen goed bezocht.  
Tijdens de vierde zondag, 26 mei, ontvingen we in de mis van half twaalf de fanfare uit Elshout, 
Eendracht Maakt Macht, en het Ambrosiusgilde uit Haarsteeg. 
En dan de afsluiting van deze meimaand op vrijdag 31 mei: ‘Onzen Dag’. 
Met het gemengd koor, dameskoor, fanfare EMM en O.L. Vrouwe Schuts op wie we elk jaar 
weer mogen rekenen. Dit was een spannende dag met heel veel regen… zou de processie wel 
door kunnen gaan?! Door de avond te beginnen met de H. Mis, gevolgd door de processie, bleef 
het natte pak beperkt en vertrok er een mooie Sacramentsprocessie naar de Mariakapel. Deze 
keer liepen er zelfs weer communicantjes mee. 
Het is weer veel werk geweest, maar de kapel, tent en het Mariapark zagen er prachtig uit. Een 
dikke pluim voor alle vrijwilligers! 

mailto:begraafplaatsdrunen@wonderbaremoeder.nl
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We zijn erg blij met de muzikale 
opluistering van onze meimaand-
vieringen door Vioolschool 
Fiedelino, ’t Elshouts AkKOORdje, 
Gemengd Koor Elshout, het 
Avondwakekoor, koor St. Cecilia 
Berndijk/de Moer, Jan van Loon, 
Rainbow Swing, Zanggroep 
Chantemble, harpiste 
Tamara Baar en Zangduo Crique. 
Iedereen heel hartelijk bedankt, en 
graag tot ziens! 
 
Werkgroep Mariabedevaart 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

MARIAGEDACHTE 
 
WEES GEZEGEND, MARIA      
 
Wees eeuwig gezegend, 
Geloofd, bemind en aangeroepen 
O Maria, die met zoveel liefde 
Een overvloed van genade uitstort 
En troost  en kracht biedt   
Aan velen onder ons die het nodig hebben: 
Wees toch altijd onze moeder 
Onze hoop, onze troost op aarde 
En onze koningin in de eeuwige zaligheid.  
Amen. 
 
Namens de Werkgroep Mariabedevaart  

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

VOOR DE KINDEREN 
 
Geboorte van de H. Johannes de Doper:  
24 juni 
 
Jullie weten wel dat er veel heiligen zijn. De meeste mensen zijn 
genoemd naar een heilige. Naar welke heilige ben jij genoemd? De 
heilige van vandaag heet Johannes de Doper. De meeste kinderen 
die Jan, John of Jeanne heten hebben Sint Jan de Doper als 
beschermheilige. 
Op 24 juni vieren we de geboortedag van Sint Jan. Dat is iets 
bijzonders. Normaal vieren we in de kerk de sterfdag van de heiligen, omdat de sterfdag op 
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aarde de geboortedag in de hemel is. Maar van Maria en van Johannes de Doper vieren we 
ook hun aardse geboortedag. 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

KLIEDERKERK 
Na de grote vakantie zijn jullie weer van harte welkom bij de Kliederkerk. Dit seizoen zijn we 
weer in de Pastoor Vermeulenzaal, naast de kerk in Drunen. Jullie zijn daar weer om 13.00 uur 
van harte welkom, op:  
 
8 september 2024 
3 november 2024 
19 januari 2025 
16 maart 2025 
25 mei 2025 
 
Voor meer informatie:  
kijk op Facebook  
of op Drunen4you. 

 

 
 
 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

‘MAATJES’ GEZOCHT! 
In 2023 zijn wij gestart met SchuldHulpMaatje Altena. Geldzorgen en schulden hebben een 
enorme impact. Alles wat SchuldHulpMaatje Altena doet is erop gericht hulpvragers te helpen 
naar een gezonde financiële huishouding, zodat iemand weer zelf verder kan. Naastenliefde is 
onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo 
nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met onze aanpak willen we een structurele bijdrage 
leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. 
 Om goede begeleiding voor onze hulpvragers te garanderen, willen we ons Maatjesteam 
uitbreiden. Als vrijwilliger bij SchuldHulpMaatje ondersteun en begeleid je mensen met 
financiële problemen, zodat zij financieel beter in balans komen en het weer zelf kunnen. Je 
brengt samen overzicht in inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen. Samen maak je een 
plan voor een oplossing. Maar zeker zo belangrijk: je wilt er voor iemand zijn. Jouw hulp begint 
met het zonder oordeel luisteren naar iemands verhaal. 
  
SchuldHulpMaatje is er voor iedereen. Om voldoende aan te sluiten bij onze jongere doelgroep, 
zoeken we ook vrijwilligers in de leeftijdscategorie 25-40 jaar. Interesse om SchuldHulpMaatje 
te worden? Neem dan contact op met Luc Zonnenberg (contact@altena.schuldhulpmaatje.nl of 
bel  06-2788 6817). Kijk voor meer informatie: https://schuldhulpmaatje.nl/vrijwilliger-
worden/ . 
 
Stichting Hulp Met Elkaar Altena 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

mailto:contact@altena.schuldhulpmaatje.nl
https://schuldhulpmaatje.nl/vrijwilliger-worden/
https://schuldhulpmaatje.nl/vrijwilliger-worden/
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LIEF EN LEED 
In Crematorium Maaslanden is de uitvaart geweest voor:  
12 mei Nel Tamerus-Honings (86), Zorgcentrum St. Antonius 
 
In Elshout is de uitvaart geweest voor: 
21 mei Carolien van Spijk (47), Mariëndonkstraat 40 
 
In Elshout is gedoopt: 
16 juni Ayda, dochter van Erik van Kessel en Misia Koloczek 
 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

Ergens gelezen: GEZEGEND, MAAR DOOR WIE? 
 
Sinds er op Facebook een emoticon rondwaart dat staat voor ‘voelt 
zich gezegend’, een lachend legogezichtje uitgedost met een 
aureooltje, zie je die frase daar geregeld langskomen. De mensen die 
het over zichzelf schrijven, voelen zich dan meestal gezegend met 
hun geliefde of met vrienden en vaak is dat dan achter een ontbijt op 
Bali, met een glaasje glühwein in de hand in Tibet of in een andere 
genotvolle pose. Daar is niks op tegen natuurlijk, maar het duidt wel 
de devaluatie aan van ‘zich gezegend voelen’: gewoon lekker 

genieten, even niks hoeven en straks nog gezellig borrelen met zijn allen.  
 
Als je dat vergelijkt met de door Jakob zwaar bevochten exclusieve zegen van zijn blinde vader 
Isaak, liggen zegeningen tegenwoordig onder handbereik. Ook Esau zou zich nu, met een stukje 
wildbraad in de hand, omringd door zijn Kanaänitische vrouwen, gezegend kunnen voelen. Er 
staat bij die Facebook-verhalen nooit door wie de gelukkigen zich eigenlijk gezegend voelen. 
Gewoon, gezegend, helemaal op eigen kracht blijkbaar. Of een kwestie van geluk, en het weer 
werkte ook een beetje mee.  
 
Maar het voornaamste van de zegen is natuurlijk dat iemand hem geeft, of doorgeeft. Dat hoeft 
niet per se mondjesmaat, zoals in Genesis 27, het kan ook royaal zoals de zegen die we aan het 
eind van een dienst mogen ontvangen van de dominee (of pastoor, red.). Je hoeft er niks voor 
te betalen en geen dankjewel voor te zeggen, maar het houdt wel de erkenning in dat we niet 
door verdienste maar door genade leven.  
Omdat mensen tegenwoordig ‘beelddenkers'’ zijn (vroeger noemde je 
dat analfabeet) hebben ze daar op Facebook een plaatje bij nodig. 
Misschien moet dat emoticon met het aureooltje maar vervangen 
worden door de gevouwen, althans als twee boekensteunen tegen 
elkaar geplaatste handjes die ‘dank je wel’ moeten verbeelden. De 
zegen mag dan van boven komen, hij komt niet uit de lucht vallen.  
 
Willem van Reijendam, journalist en tekstschrijver 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 
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BETAALMOGELIJKHEDEN  
 
Instandhouding Erediensten en pastoraat 
Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren 
we wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat 
bedrag overmaken naar  
NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding ‘collecte 
Drunen’ of ‘collecte Elshout’.  
 
QR-code scannen 
Op de binnentoegangsdeur van de kerk hangt -en in de kerk staat- deze 
QR-code die u kunt scannen. Open de  
camera-app op uw mobiele telefoon en richt deze op de QR-code. De rest 
wijst zich vanzelf. 
  
Ook kunt u voortaan kaarsjes digitaal betalen. Deze QR-codes vindt u bij 
de Mariakapel in Drunen, bij Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat, en 
in het Stiltecentrum (voormalige kerk) in Heusden. 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

INFORMATIE VAN HET  PAROCHIESECRETARIAAT 
 
Het parochiesecretariaat in de pastorie van Drunen is van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar 
van 09.00 tot 12.00 uur (maandag gesloten). 
Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u -ook buiten onze 
openingstijden- naar de pastorie op het gebruikelijke telefoonnummer. Het antwoordapparaat 
vermeldt dan het nood-telefoonnummer wat u kunt bellen.  
 
Contactinformatie: 
Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen 
Telefoon: 0416 - 372215 
E-mail:  parochie@wonderbaremoeder.nl      
Website: www.wonderbaremoeder.nl 
 
Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage 
Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op 
rekeningnummer NL52 RBRB 0660 6649 33 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder. 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

MISTIJDEN 
 Drunen Elshout 

zondag 11.00 uur  eucharistieviering 09.30 uur eucharistieviering 
  
maandag 18.30 uur  uur van stilte en gebed  
     met aanbidding  
 
woensdag  14.30 uur eucharistieviering  

mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl
http://www.parochiedrunen-elshout.nl/
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     zorgcentrum Zandley 
donderdag       18.30 uur  rozenkransgebed  
       19.00 uur  eucharistieviering  
        
zaterdag 19.00 uur  eucharistieviering  
 
 Heusden      
 
zaterdag 17.00 uur eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum  
   St. Antonius 
 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

VOLGENDE UITGAVE 
De volgende Flitsen verschijnen  
in het weekend van  
17-18 augustus. 
 
Wilt u de Flitsen digitaal,  
per e-mail, ontvangen?  
Stuur dan een mailtje naar  
parochie@wonderbaremoeder.nl.  
 
 
Een fijne zomer gewenst!! 
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