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Liefdevolle parochianen, 
 
Mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om jullie allemaal een 
Gelukkig en Vredig Nieuwjaar te wensen ? De kerk viert het feest van 
Maria, de Moeder Gods, op nieuwjaarsdag.  Het Feest van Maria, de 
Moeder Gods, is een zeer passende manier om een nieuw jaar te 
beginnen. Deze viering herinnert ons eraan dat de Heilige Maagd 
Maria, de Moeder van God, ook onze Hemelse Moeder is.  Daarom zou 
ons ideale motto voor het nieuwe jaar 2026 moeten zijn: "Naar Jezus 
door Maria!"  
 
Moeder Maria en Paus Johannes Paulus II 
In 1929, slechts 17 dagen voor zijn negende verjaardag, kwam de jonge 
Karol Wojtyla — de latere paus Johannes Paulus II — 's avonds thuis 
van school. Hij was eraan gewend zijn vader — een sterke soldaat in 
het Poolse leger — op zijn knieën te zien bidden op de houten vloer van hun salon. Op een dag zag de jonge 
Karol zijn vader huilend bidden. "Wat is er, papa?" vroeg de jonge toekomstige paus aan zijn vader. "Karol, 
je moeder is overleden!" was het antwoord van zijn vader. Omdat hij niet wist wat hij moest doen, rende de 
achtjarige zijn huis uit naar de plaatselijke parochiekerk in Wadowice. Hij betrad de kerk en rende bijna 
instinctief het gangpad op naar een knielbank voor een beeld van Onze Lieve Vrouw en zei in tranen tegen 
haar: "Zalige Moeder van Jezus, ik weet niet waarom God mijn moeder op dat moment naar Zijn Huis bracht. 
Maar één  
ding weet ik wel: JIJ bent nu mijn moeder!" De Heilige Vader, die zich voor zijn negende verjaardag aan Onze 
Lieve Vrouw toevertrouwde, bleef zich altijd aan haar wijden.  
Zijn motto, "Totus Tuus," komt uit een gebed van wijding tot Onze Lieve Vrouw, geschreven door St. Louis 
Marie Grignion de Montfort, dat hij elke dag bad: "Ik ben geheel van u, o Maria, en alles wat ik heb is van u. 
Ik neem u helemaal mee in mijn huis. Geef mij uw hart, o Maria, zodat ik God ermee kan liefhebben.” 
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Er zijn 19 Mariafeestdagen, plechtigheden en herdenkingen op de liturgische kalender, variërend van het 
Hoogfeest van de Heilige Maagd Maria, de Moeder Gods op 1 januari tot het feest van Onze-Lieve-Vrouw 
van Guadalupe op 12 december. Er zijn mei-devoties voor Maria, en oktober is de maand van de Heilige 
Rozenkrans, waarvan Maria koningin is. En natuurlijk heeft de Kerk elke zaterdag gewijd aan de Heilige 
Maagd. Maar niet-katholieke christenen stellen dat er geen Bijbelse basis is om Maria te eren, en dat 
katholieken haar aanbidden en haar gelijk maken aan God.   
 
Laten we onze Hemelse Moeder om hulp vragen, zodat we God kunnen verheerlijken met een gezonder 
fysiek en geestelijk leven en een betere waardering van het leven in een cultuur van de dood. We hebben 
een Supermoeder nodig zoals Jezus' Moeder Maria om miljoenen zwangere vrouwen te stoppen hun baby's 
door abortus te doden, om koppels te inspireren om kinderen te krijgen en om landen aan te moedigen 
wetten in te voeren en uit te voeren die moorden, door artsen geassisteerde zelfdoding, 
barmhartigheidsdoden en massamoorden door terroristische en fanatieke groepen kunnen stoppen.  
 
Bijbelse basis 
We leren de grote waarheid dat Maria de Moeder Gods is uit het Evangelie van Lucas, in de boodschap die 
de engel aan Maria gaf: "Wees niet bang, Maria, ... zie, u zult in uw schoot zwanger worden en een Zoon 
baren, en u zult Hem Jezus noemen. Hij zal de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden..." (Lc 1:30-32). 
 
De Heilige Maagd Maria ging Elizabeth bezoeken. Bij Maria's begroeting zei Elizabeth: "Gezegend zijt u onder 
de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot! En waarom is dit mij toegestaan, dat de Moeder van 
mijn Heer naar mij toe komt?" (Lc. 1:42-43). 
 
Dus de Bijbel leert dat Maria de moeder was van de God-Mens Jezus, niet in de zin dat zij Jezus als God 
baarde, maar in de zin dat de baby die zij baarde de aard van God en de aard van de mens had. Op basis van 
deze verwijzingen in het Nieuwe Testament bevestigde het Concilie van Efeze in 431 na Christus dat Maria 
werkelijk de Moeder Gods was. Het gebruikte woord was Theotokos (Grieks voor 'Goddrager').  
 
Boodschap 
Laten we dankbaar onze moeders herinneren die de pijn en het offer om moeder te worden hebben 
aanvaard, terwijl we ons herinneren dat Maria de moeder van God is. Biologisch en normaal gesproken kan 
ons lichaam de pijn van 47 pijn-eenheden verdragen. Maar een moeder moet de pijn van 57 eenheden 
doorstaan om een kind te baren. Deze pijn is gelijk aan de pijn van het één keer breken van twintig van onze 
botten. Abraham Lincoln zei: "Alles wat ik ben of ooit hoop te zijn, heb ik aan mijn engel Moeder te danken." 
Thomas Edison zei ooit: "Ik had mijn moeder niet lang, maar zij heeft een invloed op mij uitgeoefend die mijn 
hele leven heeft geduurd. De goede effecten van haar vroege opvoeding kan ik nooit kwijtraken. Als het niet 
was geweest voor haar waardering en haar vertrouwen in mij op een cruciaal moment in mijn leven, had ik 
waarschijnlijk nooit uitvinder kunnen worden.”  
 
Dit zijn enkele woorden van vooraanstaande mannen over moeders. 
Wat kunnen die kostbare moeders van hun kinderen verwachten in 
ruil? Alle moeders willen dat hun kinderen hun goede eigenschappen 
erven of verwer-ven. Onze Hemelse Moeder vormt daarop geen 
uitzondering.  Samen met Jozef slaagde ze erin het Kind Jezus op te 
voeden, zodat Hij "groeide en sterk werd, vervuld van wijsheid; en de 
gunst van God was op Hem" (Lc 2:40). Daarom is onze beste manier 
om dit feest te vieren en onze Hemelse Moeder te eren haar te 
beloven, dat wij haar deugden van geloof, gehoorzaamheid, 
zuiverheid en liefdevolle, nederige dienst zullen beoefenen, zodat wij 
de heilige zonen en dochters van onze Hemelse Moeder, de heilige 
Moeder van God, mogen worden. 
 Pastoor Babu 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 
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2026 WORDT EEN OUD JAAR, ALS JE… 
Elk jaar heeft 365 dagen. 2025 had 365 dagen. 2026 zal ook 365 dagen 
hebben.  
Het jaar heeft op zich dus niets nieuws. We moeten zélf iets anders doen 
om het nieuw te maken. 
Als we iets nieuws doen in het jaar, wordt het een nieuw jaar.  Nieuw jaar 
- een nieuw hoofd-stuk, een nieuw couplet, of gewoon hetzelfde oude 
verhaal? Uiteindelijk schrijven wij het. De keuze is aan jou. 
2026 wordt als een oud jaar, als we dit jaar geen nieuwe voor-nemens, 
nieuwe plannen of nieuwe gewoontes hebben. Laten we dit jaar iets 
nieuws proberen. 
 
Een nieuw jaar in ons privéleven? 

Een leraar vroeg zijn leerlingen: Als je 86.400 munten hebt en iemand grijpt 10 munten en vlucht weg, wat 
doe je dan? Laat je 86.390 munten achter en ga je achter die 10 munten aan? Of neem je je verlies van die 
10 munten? 
Alle studenten zeiden in één stem: we zien die 10 munten als verlies en proberen tevreden te zijn met de 
resterende 86.390 munten. 
De leraar zei: Dat is het verstandigste idee. Maar de meeste mensen doen het andersom.  De studenten 
vroegen: hoe bedoelt u dat?  
De leraar zei: In feite is 86.400 het aantal seconden per dag. Als iemand je van streek maakt of slecht over je 
praat of er tien seconden iets slechts met je gebeurt, blijven we eraan denken en verspillen we de resterende 
86.390 seconden. Laat die tien seconden niet die andere 86.390 seconden, namelijk de hele dag, niet 
verpesten.  
Er is altijd een zonsopgang na een zonsondergang. Laten we deze verandering in onze houding toepassen in 
ons leven om dit jaar 2026 nieuw te maken. 
 
Een nieuw jaar in onze parochie? 
In vergelijking met andere parochies is Drunen een unieke parochie in ons bisdom. Ik was verrast om meer 
dan 40 vrijwilligersgroepen aan te treffen die onze parochie met toewijding en zorg dienen zonder hun 
identiteit openbaar te tonen. Het is fijn om een kans te creëren om hen in de kerk te bedanken voor hun 
onvervangbare bijdrage en hun families te waarderen die hen steunen. 
Laten we er iets aan doen om dit jaar een nieuw jaar te maken voor onze parochie! 
De kerk heeft ons heiligen gegeven als levensvoorbeelden in de dienst die wij bewijzen. Zo hebben we 
patroonheiligen in alle facetten van het leven.  Elke vrijwilligersgroep in onze parochie kan ook hun 
patroonheilige hebben en diens feest in de kerk vieren. Alle leden van de groep met hun families nemen deel 
aan de mis. Een prachtige kans die de parochie biedt voor jullie groep om jullie allemaal samen te brengen 
en te vieren. 
Jozef is bijvoorbeeld de patroonheilige van de arbeiders en timmerlieden en hij wordt dus de patroonheilige 
van onze onderhoudsgroep.  De leden van die groep worden uitgenodigd om het feest van Sint-Jozef te 
komen vieren, en wel op deze manier: 

• Ik ontvang ze graag net voor de mis in de kerk; de vrijwilligers lopen mee in de processie (binnen in de 
kerk) aan het begin van de mis. 

• Bij de inleiding volgt een introductie over hun patroonheilige en over de vrijwilligersgroep. We bidden 
voor hen. 

• Elk lid ontvangt een certificaat van de parochie. 

• Als ze 25 jaar of langer lid zijn van de vrijwilligersgroep, ontvangen ze een aandenken. 

• Aan het einde van de mis maken we een groepsfoto. 

• We drinken samen koffie. 
 
Zo hebben we aan het eind van dit jaar alle details van al onze vrijwilligersgroepen paraat en kunnen we er 
een (foto-)boek over maken.  
 
 
 



4 

 

Dopelingen 
Op het feest van de doop van Jezus (begin januari) nodigen we alle kinderen die het afgelopen jaar zijn 
gedoopt, en hun ouders, uit om hun doopschelpen op te halen. 
Op het feest van het lichaam en bloed van Christus (‘Sacraments-dag’, meestal in juni) krijgen kinderen van 
de eerste Heilige Communie de kans om de mis te vieren. 
Op het Pinksterfeest komen zij, die dit jaar het vormsel hebben ontvangen. 
We krijgen allemaal exact dezelfde 365 dagen. Het enige verschil is wat we ermee doen. Dit jaar is een leeg 
canvas. Laten we gedurfd schilderen! 
 Pastoor Babu 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

FAMILIEPASTORAAT 
De kerstviering van het Familiepastoraat was echt prachtig. Meer 
dan 50 families waren aanwezig. Alle kinderen namen deel aan de 
gezamenlijke processie met de kerstballen en hingen deze in de 
kerstboom. De ouders van de kinderen deden de lezingen en de 
voorbede. Zeven kinderen die regelmatig in de kerk waren 
geweest en hun stempelkaart vol hadden, kregen prijzen en een 
mooie kroon. Aan het einde van de mis kregen alle kinderen 
kerstchocolade die door de bisschop was gestuurd. 
 
Op 25 december vond het kindje wiegen voor de kinderen plaats. 
Wel 12 kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s deden mee. Het 
kerstverhaal werd geprojecteerd op het scherm, we zongen kerst-
liedjes, dansten met de kerstman en de viering had een passende 
afsluiting met de kerstbingo voor de ouders. De vierde 
bijeenkomst van het familiepastoraat vindt plaats op 24 januari 
2026 met als thema: "Kom en volg mij." 
 
Het nieuwe jaar wordt geweldig, laat ons samen vieren! 
 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

TERUGBLIK KERSTMIS 2025:  MUZIEK IN ONZE KERKEN 
 
Het Tilburgs Byzantijns koor verzorgde een prachtig 
concert in de kerk van Sint-Jan Evangelist in Elshout 
op zaterdag 20 december. Aan het eind van het 
concert werden kaarsjes uitgedeeld, en klonk het 
‘Stille Nacht’ in verschillende talen in de stemmig 

verlichte kerk. 
 
Zanggroep Chantemble trok op zondag 21 december weer 
veel publiek tijdens het Dickensfestijn in de kerk van 
Drunen. Zij maakten deel uit van maar liefst 13 zang- en 
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muziekgroepen, die op 20 en 21 december het Dickensfestijn weer muzikaal opluisterden vanuit de Sint-
Lambertuskerk in Drunen. 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

NIEUWS VANUIT HET VATICAAN EN ONS BISDOM 
Het Heilig Jaar 2025 is in alle bisdommen van de wereld geëindigd, met het sluiten van de Heilige Deuren van 
de St. Jan van Lateranen, de Sint-Maria de Meerdere en de Sint-Paulus Buiten de Muren.  
Op 6 januari 2026, op het hoogfeest van Driekoningen, heeft Paus Leo de Heilige Deur van de Vaticaanse 
basiliek gesloten als een teken van de afsluiting van het Heilig Jaar. Ruim 33 miljoen pelgrims bezochten 
Rome voor dit speciale jubeljaar, dat eens in de 25 jaar wordt gevierd. 
 
Op zondag 28 december 2025 vond in alle kathedralen ter wereld een speciale eucharistieviering plaats 
voor de afsluiting van het Heilig Jaar; ook in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paus Franciscus opende…      en Paus Leo sloot de Heilige Deuren 
(24 december 2024)  van de Sint-Pieter (6 januari 2026) 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

BLOEMENGROET 
9 november: Jeanne Bink    
16 november: Ad Boelen  
23 november: Annie Berkers 
30 november: Daniëlle van Engelen 
7 december: Colinda Smits 
14 december: Jan en Diny Klomp 
21 december: Joke en Tiny van Delft 
4 januari: Harrie Verhoeven 
11 januari: Sjaak en Marijke Vermeer  
 
Weet u iemand, die we met dit wekelijkse bloemetje een hart onder de riem 
kunnen steken? Meld het even bij het parochiesecretariaat. 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAj67L9aPVAhXKhRoKHZ7JDDEQjRwIBw&url=http://www.caritas-kitzingen.de/&psig=AFQjCNGw1VO8uPIRX2KoTodbKmBxqq8vvg&ust=1501054399827210
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EERSTE-ZATERDAGEN-DEVOTIE, MARIAKAPEL ELSHOUT 
Op verzoek van verschillende mensen komen we vanaf de 
eerste zaterdag in december ook weer vijf keer bij elkaar, in de 
Mariakapel van Elshout, op de eerste zaterdag van vijf 
opeenvolgende maanden. Dit tot eerherstel aan het Onbevlekt 
Hart van Maria en om wereldvrede te bekomen, zoals Maria 
Koningin van de rozenkrans aangeeft in Fatima:" Mijn 
Onbevlekt Hart zal jullie Toevlucht zijn ". 
 
Komende data:  7 februari, 7 maart en 4 april 2026, 13.30 uur. 
 
Vanaf mei zal het rozenkransgebed op de eerste zaterdagen 
weer om 10.00 uur plaatsvinden, tot en met september 2026. 

Wees welkom! Meer informatie over de rozenkrans, Fatima en de eerste-zaterdag-devotie vindt u op 
internet. 
 
Contactpersoon van onze parochie m.b.t. dit lekeninitiatief:  
Eugenie van Rinsum - Wolfs  
E-mail:  wolfs.jem@outlook.com  
Telefoon:  06 – 81 98 12 97  

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

LIEF EN LEED 
In Drunen zijn gedoopt: 
16 november: Timmy, Saint en Milani de Koning 
 
In Drunen is de uitvaart geweest voor: 
7 november: Annie Boelen (79) 
27 december: Henk Knippels (87) 
11 januari: Truus IJpelaar – de Wit (94) 
 
In Elshout is de uitvaart geweest voor: 
18 november: Ger van der Lee – Pullens (83) 
6 december: Riet Buijs – van Beers (82) 
12 januari: Johan de Haan (85) 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

MARIAGEDACHTE – namens werkgroep Mariabedevaart 
In het nieuwe jaar  
wensen we je zonneschijn, 
die je dagen inkleurt en je hart verwarmt. 
 
In het nieuwe jaar  
wensen we je regen, 
die verkoeling en verfrissing brengt,  
levenslust. 
 
In het nieuwe jaar  
wensen we je zachte avonden, 
waarin de schemering  je betovert 
en de ondergaande zon naar je lacht. 
 
In het nieuwe jaar  

mailto:wolfs.jem@outlook.com
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wensen we je goede nachten, 
waarin  je kan uitrusten van de dag, 
terwijl de maan en de sterren over je waken. 
 
Maar bovenal wensen we je liefde, vrede en vriendschap. 
Want zonder liefde is er zonneschijn noch regen,  
geen avond of nacht. 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

VOOR DE KINDEREN 
Beste jongens en meisjes,  
 
In de Advent wees Johannes de Doper de mensen naar 
Degene die komen zou. Hij zei: “Maak de weg klaar voor de 
Heer!”  
Nu Kerstmis voorbij is, komt Johannes de Doper terug. Jezus 
is geboren. Hij is opgegroeid thuis. En nu horen we opnieuw 
de stem van de Doper: “Kijk, Jezus is er nu! Hij is gekomen om onze zonden en fouten weer goed te maken.” 
Johannes de Doper is zó belangrijk voor ons geloof, dat in elke mis zijn woorden opnieuw worden 
uitgesproken. Dat gebeurt vlak voordat we te communie gaan. De priester laat de heilige Hostie zien en zegt: 
“Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.” 
Zo roept Johannes de Doper ook ons op, om naar Jezus toe te gaan. 
 
Heiligenverhaal: ANTONIUS ABT 

Antonius is een zoon van rijke mensen in Egypte. Zijn 
ouders voeden hem als christen op.  
Wanneer Antonius nog jong is sterven zijn ouders. Op 
een dag leest Antonius het verhaal van de rijke 
jongeman uit het evangelie. Hij besluit om alles wat hij 
heeft te verkopen en geeft de opbrengst ervan aan de 
armen. Hij gaat als een arme kluizenaar wonen aan de 
rand van de woestijn. De duivel verschijnt voor 
Antonius en probeert hem van zijn levenswijze af te 
brengen… maar zonder resultaat: Antonius vecht hard 
tegen de duivel, en wint. Daarom zien we, bij een beeld 
van de heilige Antonius, vaak ook een varken: dat moet 

de duivel voorstellen.  
Zijn eenvoudige levensstijl en wijsheid trekken volgelingen aan, waardoor de eerste kloosters worden 
gesticht. Hij is de bescherm-heilige van boeren, slagers én huisdieren en beschermt tegen allerlei ziekten en 
vuur. Zijn feestdag (eigenlijk: zijn sterfdag… want op die dag werd hij ‘geboren’ in de hemel!) is op 17 januari. 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT 
Het parochiesecretariaat in de pastorie van Drunen is van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 
tot 12.00 uur (maandag gesloten). Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u -ook 
buiten onze openingstijden- naar pastoor Babu: 06 – 51 51 76 87. 
 
Contactinformatie: 
Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen 
Telefoon: 0416 - 372215 
E-mail:  parochie@wonderbaremoeder.nl      
Website: www.wonderbaremoeder.nl 
 

mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl
http://www.parochiedrunen-elshout.nl/
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Kerklocaties: 
Drunen:  Sint-Lambertuskerk, Raadhuisplein 4 
Elshout:  Sint-Jan Evangelistkerk, Kerkstraat 37 
Heusden:  Woonzorgcentrum St. Antonius, Roomsche Kerkstraat 5 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

ZIEKENCOMMUNIE AAN HUIS 
Op elke eerste vrijdag van de maand brengt pastoor Babu de communie thuis bij 
parochi-anen, die vanwege hun gezondheid of beperkte mobiliteit niet meer zelf 
naar de vieringen in de kerk kunnen komen.  
Bent u, of kent u, iemand die graag voor zo’n bezoek in aanmerking wil komen? 
Neem dan even contact op met het parochiesecretariaat.  
 
 
 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

ZONDAGSMEDEDELINGEN: OOK OP DE WEBSITE  
De mededelingen, die na afloop van de weekendvieringen in onze kerken worden voorgelezen, vindt u (vanaf 
de vrijdag ervoor) op de homepage van onze website. 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

BETAALMOGELIJKHEDEN  
Instandhouding erediensten en pastoraat 
Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks 
in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar NL05 
RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding ‘collecte Drunen’ of 
‘collecte Elshout’.  
 
Geen contant geld bij u, maar wilt u wel deelnemen aan de collecte? Aan de collectemandjes is nu ook een 
QR-code bevestigd. Zo betaalt u tijdens de viering eenvoudig digitaal met uw mobiele telefoon. Open de 
camera-app op uw mobiele telefoon en richt deze op de QR-code. De rest wijst zich vanzelf. Op de binnenkant 
van de toegangsdeur van de kerk hangt -en in de kerk staat- eveneens deze QR-code die u kunt scannen.  
 
Ook kunt u kaarsjes digitaal betalen. Deze QR-codes vindt u bij de Mariakapel in Drunen, bij het beeld van 
Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat, en in het Stiltecentrum (voormalige kerk) in 
Heusden. 
 
Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage 
Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op rekeningnummer 
NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder. 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

VOLGENDE UITGAVE 
De eerstvolgende Flitsen verschijnt in het weekend van 14 februari 2026. In de tweede helft van maart 
verschijnt de paaseditie van ons parochieblad ‘Parochiewijzer’.   
 
Ontvangt u de Flitsen en/of de Parochiewijzer graag digitaal? Stuur dan een mail naar het parochie-
secretariaat: parochie@wonderbaremoeder.nl.  
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