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MEIMAAND, MARIAMAAND 
 
Geliefde broeders en zusters, 
 
De meimaand komt alweer in zicht. Vorig jaar 
mochten we weer vele pelgrims ontvangen in onze 
mooie kerk en de Mariakapel van Elshout. Wij staan 
er weer klaar voor om ook dit jaar onze 
bedevaartplaats in ere te houden als een plek van 
ontmoeting voor jong en oud, rijk en arm, gelovig of 
zoekend.  
 
Moeder Maria wordt als heilige moeder aanvaard, 
niet alleen door de vrome mensen in de wereld, 
maar ook door wetenschappers en uitvinders, 
omdat zij altijd een grote beschermer en voorspraak is in ons leven en voor onze prestaties. 
 
In 1492 ontdekte Columbus Amerika. Hij voer op een schip genaamd Santa Maria de Conceptio 
(Heilige Maria van de Ontvangenis). Hij noemde het eerste eiland waar hij landde San Salvador, ter 
ere van onze Verlosser. Columbus noemde het tweede eiland Conceptio ter ere van Maria's 
Onbevlekte Ontvangenis.  
De onverschrokken Franse ontdekkingsreiziger pater Marquette, die de ruim  3.700 kilometer lange 
Mississippirivier door tien staten verkende, noemde het River of Mary Immaculate.   
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In feite waren alle vroege Amerikaanse katholieken zo trots op moeder Maria, en in het jaar voordat 
de Heilige Maagd aan Sint Catharina Laboure het ontwerp voor de Wonderdadige Medaille gaf, werd 
Maria Onbevlekt Ontvangen als patrones van de Verenigde Staten gekozen.  
De heilige Johannes Vianney, de patroonheilige van alle priesters, zei ook: "Het hart van Maria is zo 
teder voor ons, dat dat van alle moeders ter wereld samen als een stuk ijs zijn in vergelijking met 
haar." Zo'n geweldige, liefdevolle moeder wilde bij ons zijn in Elshout om ons te beschermen. We 
ervaren het als de traditie van de Wonderbare Moeder die ons in alle momenten van ons leven 
bijstaat.  
 
Mei is de Mariamaand. Waarom? 
Mei wordt in de katholieke traditie de Mariamaand genoemd omdat 
deze maand op een bijzondere manier is toegewijd aan de verering van 
de Maria, de moeder van Jezus Christus. Er zijn een paar belangrijke 
redenen: 1. Lente en nieuw leven; 2. Middeleeuwse devotie;  
3.  Officiële aanmoediging door de Kerk. 

1. Lente en nieuw leven: Mei is de maand waarin de natuur volop 
bloeit. Bloemen, groei en nieuw leven symboliseren zuiverheid, 
vruchtbaarheid en hoop — eigenschappen die in de katholieke traditie 
met Maria worden verbonden.  In de christelijke symboliek wordt Maria 
vaak gezien als: de "zuivere bloem", de "roos zonder doornen", symbool van nieuw leven, omdat zij 
de moeder is van Jezus Christus. De bloeiende natuur werd dus een zichtbaar teken van de 
geestelijke schoonheid die men met Maria verbond. 

2. Middeleeuwse devotie: Al in de middeleeuwen ontstonden speciale Maria-vieringen in de lente. 
In kloosters en kerken werden extra gebeden en liederen aan Maria opgedragen. In de middel-
eeuwen kreeg de verering van Maria een bijzondere plaats binnen het christelijke geloof. Vooral in 
de lente — een tijd van nieuw leven en bloei - werden speciale vieringen georganiseerd ter ere van 
Maria. In kloosters en kerken werden extra gebeden uitgesproken en speciale liederen gezongen, 
zoals het bekende Salve Regina. Deze liederen bezongen Maria als moeder, bescherm-ster en 
voorspreekster van de gelovigen. De Mariadevotie werd sterk bevorderd door invloedrijke figuren 
zoals Bernardus van Clairvaux, die in zijn preken Maria's bijzondere rol in het geloof benadrukte. 
Ook in de gotische kathedralen, bijvoorbeeld de Notre Dame van Parijs, kreeg Maria een centrale 
plaats: veel kerken werden zelfs aan haar toegewijd.  

Deze middeleeuwse lentedevoties vormden de basis voor latere 
tradities, zoals de meimaand die in de katholieke kerk nog altijd 
bekendstaat als Mariamaand. 

3. Officiële aanmoediging door de Kerk: In de 18e en 
19e eeuw kreeg de meimaand een duidelijke en 
officiële plaats binnen de katholieke traditie. 
Verschillende pausen moedigden gelovigen actief 
aan om de maand mei bijzonder aan Maria toe te 
wijden. Onder andere Pius VII en later Pius IX 

stimuleerden deze devotie. Zij ondersteunden initiatieven waarbij in mei extra 
gebeden, processies en lofdiensten ter ere van Maria werden gehouden. Ook 
werden aflaten verbonden aan bepaalde Maria-oefeningen in de meimaand, wat 
de verspreiding verder bevorderde. 
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Wat gebeurt er in de Mariamaand? In veel katholieke kerken en gezinnen: 1. wordt het 
rozenkransgebed extra gebeden; 2. worden Mariabeelden versierd met 
bloemen; 3. zijn er speciale meivieringen of meiprocessies. Laten we ook 
Moeder Maria niet alleen in ons kerk vereren, maar ook in ons huis en 
hart. Laten we zoveel mogelijk deelnemen aan het bidden van de 
rozenkrans en de vieringen van de maand mei. Moeder Maria staat aan 
onze zijde, zelfs als de wereld ons in de steek laat. Ze leidt onze stappen 
onderweg. 
 
Moeder Maria heeft veel wonderen 
verricht onder ons. In de kerk van Elshout 
hangt links van het Mariabeeld een 
vitrinekast met daarin veel menselijke 
lichaamsdelen, gemaakt van zilver; de 
zogenoemde ‘ex voto’s’. Het is een 
tastbaar en onmiskenbaar bewijs en 
getuigenis dat mensen genezen zijn van 
hun ziekten en gebreken, ook al konden 
wetenschap en geneeskunde dat niet.  
Laten we via Maria tot Jezus komen voor 

wonderen in ons leven, want zij is onze Vrouw der Wonderen. Moge 
God jullie allen zegenen door de voorspraak van de Wonderbare 
Moeder in deze meimaand. 
                                                 Pastoor Babu 
 

Kledinginzameling in kerkportaal Drunen 
 
Sam's Kledingactie is de oudste charitatieve kledinginzamelaar van 
Nederland. Dankzij het royale netwerk van vrijwillig(st)ers zamelen we 
kleding en schoenen in door heel Nederland. Met de opbrengsten uit de 
verkoop van deze ingeza-melde kleding en schoenen, zijn we in staat om 
diverse projecten financieel te ondersteunen. We richten ons daarbij 
vooral op projecten in binnen- en buitenland waarin kinderen centraal 
staan.  
 
Wat kunt u inleveren? 
Kleding, ondergoed en schoenen die nog draagbaar zijn, en tassen.  
 
… en wat niet? 
Vuile of kapotte kleding, matrassen, tuinkussens, vloerbedekking. Het afvoeren van deze materialen 
is voor ons een kostenpost. 
 
Wanneer, waar en hoe? 
Tot en met zondag 26 april, 11.00 uur kunt u uw kleding, in gesloten zakken, in het kerkportaal van 
de Sint-Lambertuskerk in Drunen zetten. De poster van Sam’s kledingactie geeft de juiste plaats aan. 
De kerk is dagelijks geopend tussen 09.00 – 17.00 uur. 
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Terugblik: 
INZEGENING MARIAKAPEL IN DE KERK VAN DRUNEN 
 
Op zondag 19 april was het eindelijk zover: de prachtig vernieuwde Mariakapel werd feestelijk 
ingezegend en daarmee officieel in gebruik genomen. Maandenlang is er door een enthousiaste 
groep vrijwilligers gewerkt om de Mariakapel een volledig nieuw aanzien te geven. Tijdens de 
werkzaamheden kon er tóch nog een kaarsje worden aangestoken bij het ‘oude’ Mariabeeld, in een 
tijdelijke kapel die werd ingericht in de zij-ingang van de kerk. Na afloop van de eucharistieviering 
van 19 april gingen pastoor Babu en de betrokken vrijwilligers van de Werkgroep Mariakapel Drunen 
in processie richting de kapel, waar als laatste handeling de kronen op de hoofden van Maria en het 
Kindje Jezus werden geplaatst. Tijdens de inzegening klonk vanaf het koor het Ave Maria, prachtig 
ten gehore gebracht door Maarten (zang) en Frans (orgel) van den Hoven.  
Vrijwilligers, hartelijk dank! 
Het parochiebestuur dankte tijdens de viering de betrokken vrijwilligers voor hun enorme inzet.                                         
Foto: Drunen4You 
 

 
 
 
(v.l.n.r.) Maurits Dijkmans, John Nederhof, Theo Bierkens, Gijs de Bonth, Jan Govers, Toon van Mook 
en Hans Pelders. Niet op de foto, maar ook actief in de werkgroep: Ad Boelen en Piet van der 
Bruggen. 
 
U bent van harte welkom! 
Kom vooral eens ‘op bezoek’ bij Maria en brand er een kaarsje voor uw eigen intenties. Het is een 
plek om even stil te worden, te bidden en te bezinnen, weg uit de drukte van het dagelijks leven. De 
Mariakapel is te bezoeken tijdens de openingsuren van de Sint-Lambertuskerk: dagelijks van 09.00 
– 17.00 uur. 
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LIEF EN LEED   
In Elshout is gedoopt: 
19 april:   Jolijn Klerks 
 
In de kerk van Elshout namen wij afscheid van: 
+ 25 februari:   Charlotte van Breugel – Mulders 
+ 16 maart:  Corry Muskens – Beerendonk 
+ 12 april:  Bep van de Wiel 
 

NIEUWS VANUIT HET VATICAAN EN ONS BISDOM 
 
Paus bezoekt de Grote Moskee van Algiers 
 

Als een paus een 
moskee bezoekt, 
roept dat soms 
bewondering op, 
maar ook vragen. 
Toch gebeurt dit al 
meer dan twintig 
jaar. Het is een 
gebaar van respect 
en vrede. 
De traditie begon in 
2001 met paus 
Johannes Paulus II, 

die als eerste paus een moskee bezocht: de Grote 
Moskee van Damascus. Daarna hebben ook paus 
Benedictus XVI, paus Franciscus en paus Leo XIV dit 
voorbeeld gevolgd tijdens buitenlandse reizen. 
 
Onlangs bezocht paus Leo XIV op 13 april 2026 de 
Grote Moskee van Algiers. Dat leidde tot 
verschillende reacties. Sommigen vonden het mooi en hoopvol, anderen hadden vragen. De paus 
zei later dat mensen, ondanks verschillen in geloof en manier van leven, in vrede kunnen 
samenleven. Hij ziet zulke bezoeken vooral als een manier om met elkaar in gesprek te blijven en 
respect te tonen. 
Dit past bij de visie van de katholieke kerk, die gelooft dat God alle mensen liefheeft. Een kerk en 
een moskee zijn wel verschillend, maar beide zijn plekken waar mensen God zoeken en bidden.  
 
Kort gezegd: deze bezoeken gaan niet over belijden van hetzelfde geloof, maar over samenleven in 
vrede. In een wereld vol spanningen willen deze momenten laten zien dat ontmoeting en respect 
mogelijk zijn. Vrede begint vaak met een simpele stap: elkaar leren kennen en begrijpen. 
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Dubbel jubileum voor onze bisschop 
 
Mgr. Gerard de Korte viert komende maand een dubbel jubileum: de 
25e verjaardag van zijn bisschopswijding en het 10-jarig jubileum als 
bisschop van ’s-Hertogenbosch. Dit wordt gevierd op zaterdag 30 mei. 
Op die dag is iedereen van harte welkom bij de pontificale 
eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch, 
aanvang 11.00 uur. De mis wordt gevolgd door een feestelijke receptie 
in het Theater aan de Parade.  
 
 

BLOEMENGROET 
 
Het Bloemetje van de Week namens Caritas Wonderbare Moeder werd in de afgelopen periode 
aangeboden aan: 
 
15 februari:  Mevrouw Van Kooyen – van Zon     
22 februari:  Marijn Brooijmans 
1 maart:  Jos de Laat  
8 maart:   Mevrouw Van Boxtel 
15 maart:  Gonny van Bladel 
22 maart:  Marietje Blankers – van Sluisveld 
29 maart:  Lies Klerks 
12 april:  Ko Peters 
19 april:  Mientje van Hulten 
 
Weet u iemand, die we met dit wekelijkse bloemetje een hart onder de 
riem kunnen steken? Meld het even bij het parochiesecretariaat. 
 

Een heilige in de maand april: ZITA   
 
Zita werd in 1212 geboren in een arm boerengezin in Toscane. Ze groeide op met hard werken, maar 
ook met veel liefde. Op haar twaalfde ging ze werken als dienstmeisje bij een rijke familie in Lucca. 
Die overgang was groot, en tot overmaat van ramp werd ze er niet bepaald vriendelijk behandeld. 
Haar stille en zorgvuldige manier van doen werd vaak verkeerd begrepen en riepen tegenwerking 
en roddel op, soms zelfs agressie. 

Zita vond houvast in haar geloof. Elke ochtend ging ze vroeg naar de kerk, 
ondanks het gelach van anderen. Toen collega’s haar eens volgden, 
ontdekten ze hoe oprecht ze leefde: ze bad veel, werkte trouw en hard, 
sliep op een houten plank en gaf een groot deel van haar eten aan de 
armen. Langzaam veranderde de houding in huis. Zita maakte promotie 
en werd kokkin. In armoede opgegroeid en zelf tevreden met restjes, 
bereidde zij gerechten zó geraffineerd als men in Lucca nog nooit had 
geproefd. Men vond daar geen verklaring voor, tot twee bedienden haar 
bespiedden terwijl Zita in haar kamertje sprak met ‘een prachtige, licht 
uitstralende dame’. Toen begreep iedereen dat Zita’s kookkunst uit de 
hemel stamde. Iedereen wilde haar recepten hebben, maar zij gaf die pas 
af wanneer een deel van de dis aan armen en gevangenen werd gegeven. 
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Ze bleef 48 jaar bij dezelfde familie en stond bekend om haar toewijding en eenvoud. Zita overleed 
op 27 april 1272, op 60-jarige leeftijd, en werd later de patroonheilige van huishoudelijk personeel. 
 
Patroonheiligeviering: zondag 26 april 
Ook in onze parochie gedenken wij de feestdag van de heilige Zita, patroonheilige van onze 
kerkwerksters, kerkwasvrouwen en koperpoetsers. Tijdens de vieringen in Elshout (09.30 uur) en 
Drunen (11.00 uur) worden deze vrijwilligers bedankt voor hun inzet. 
 

VOOR DE KINDEREN 
 
Beste jongens en meisjes,  
 
Jezus gebruikte vaak voorbeelden om moeilijke dingen uit te 
leggen. Eén van die voorbeelden was dat Hij de “Goede 
Herder” is. 
In die tijd wisten mensen precies wat een herder deed. Een 
herder zorgde elke dag voor zijn schapen: hij bracht ze naar 
groene weiden, gaf ze water en beschermde ze tegen wilde 
dieren. Hij kende zijn schapen goed en wist precies wanneer 
er één ontbrak. 
Jezus zei dat Hij zo voor mensen zorgt. Wij lijken een beetje op schapen, omdat we soms de weg 
kwijt kunnen raken of verkeerde keuzes maken. Maar Jezus laat niemand zomaar achter. Als iemand 
afdwaalt, zoekt Hij die persoon op en helpt Hij hem of haar terug. Hij helpt ons ook door ons te leren 
hoe we moeten leven: eerlijk zijn, anderen helpen en liefhebben, zelfs als dat moeilijk is. En als we 
bang of verdrietig zijn, kunnen we bij Hem terecht. 
 
Jezus wordt de Goede Herder genoemd omdat Hij altijd om mensen geeft, hen beschermt en hen 
de juiste richting wijst. Hij wil dat niemand verloren gaat en dat iedereen zich veilig en geliefd voelt. 
 

MARIAGEDACHTE – namens werkgroep Mariabedevaart 
Lieve Maria,   
 
Omdat de Vader in elke mens  
het verlangen gelegd heeft  
om bij Hem te zijn, 
voelen wij ons voortdurend onderweg; 
pelgrims, soms wat ontheemd, 
hopend op de dag 
dat Hij ons opneemt in het eeuwige. 
Maar nu en dan zijn wij ook bang  
omdat wij onzekere, 
kleingelovige mensen zijn 
die zich vasthouden aan wat ze zien. 
 
Neem jij, Maria, ons bij de hand,  
zodat we niet bang hoeven te zijn. Breng ons  
langzaam maar zeker op de goede weg, en bid voor ons. 
 
Amen. 
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ROZENKRANSGEBED in de MARIAKAPEL in ELSHOUT 
 
Van mei tot en met oktober wordt er op de volgende zaterdagen de rozenkrans gebeden bij de 
Mariakapel in Elshout (Kapelstraat 45a): 
2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 4 september en 3 oktober. Aanvang: 10.00 uur. Na afloop drinken 
we samen koffie of thee bij ’t Waaike.  
 
 

IN DE MEIMAAND OOK ZONDAGSVIERINGEN IN DRUNEN 
 
Gedurende de meimaand kunt u, behalve de eucharistievieringen in Elshout (zie het overzicht op de 
vorige pagina), ook de mis bijwonen in Drunen, op het gebruikelijke tijdstip van 11.00 uur.  
 
Eén uitzondering: op zondag 31 mei vervalt de zondagsviering in Drunen. ‘Onzen Dag’, de 
traditionele afsluiting van de meimaand in Elshout, start die dag om 09.30 uur bij de kerk in Elshout. 
U wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.  
 
 

INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT 
 
Het parochiesecretariaat in de pastorie van Drunen is van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar van 
09.00 tot 12.00 uur (maandag gesloten). Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, 
belt u -ook buiten onze openingstijden- naar pastoor Babu: 06 – 51 51 76 87. 
 
Contactinformatie: 
 
Pastorie:   Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen 
Secretariaat:   Esther Romeijn 
Telefoon:   0416 - 372215 
E-mail:    parochie@wonderbaremoeder.nl      
Website:   www.wonderbaremoeder.nl 
 
Kerklocaties: 
 
Drunen:   Sint-Lambertuskerk, Raadhuisplein 4 
Elshout:   Sint-Jan Evangelistkerk, Kerkstraat 37 
Heusden:   Woonzorgcentrum St. Antonius, Roomsche Kerkstraat 5 
 

ZIEKENCOMMUNIE AAN HUIS 
 
Op elke eerste vrijdag van de maand brengt pastoor Babu de communie 
thuis bij parochianen, die vanwege hun gezondheid of beperkte mobiliteit 
niet meer zelf naar de vieringen in de kerk kunnen komen.  
Bent u, of kent u, iemand die graag voor zo’n bezoek in aanmerking wil 
komen? Neem dan even contact op met het parochiesecretariaat.  
 
 

mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl
http://www.wonderbaremoeder.nl/
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BETAALMOGELIJKHEDEN  
 
Instandhouding erediensten en pastoraat 
Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we 
wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag 
overmaken naar NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met 
vermelding ‘collecte Drunen’ of ‘collecte Elshout’.  
 
Aan de collectemandjes is ook een QR-code bevestigd. Zo betaalt u tijdens de viering eenvoudig 
digitaal met uw telefoon.  
 
Ook kunt u kaarsjes digitaal betalen in de Mariakapel in Drunen, bij het beeld van Maria in de kerk 
in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat, en in het Stiltecentrum (voormalige kerk) in Heusden. 
 
Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op 
rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder. 
 

VOLGENDE UITGAVE 
De eerstvolgende Flitsen verschijnt in het weekend van 23-24 mei (Pinksteren) 2026.  
 
Ontvangt u de Flitsen en/of de Parochiewijzer graag digitaal? Stuur dan een mail naar het 
parochiesecretariaat:  
parochie@wonderbaremoeder.nl.  
 


	MEIMAAND, MARIAMAAND
	1. Lente en nieuw leven: Mei is de maand waarin de natuur volop bloeit. Bloemen, groei en nieuw leven symboliseren zuiverheid, vruchtbaarheid en hoop — eigenschappen die in de katholieke traditie met Maria worden verbonden.  In de christelijke symboli...
	2. Middeleeuwse devotie: Al in de middeleeuwen ontstonden speciale Maria-vieringen in de lente. In kloosters en kerken werden extra gebeden en liederen aan Maria opgedragen. In de middel-eeuwen kreeg de verering van Maria een bijzondere plaats binnen ...
	Deze middeleeuwse lentedevoties vormden de basis voor latere tradities, zoals de meimaand die in de katholieke kerk nog altijd bekendstaat als Mariamaand.
	3. Officiële aanmoediging door de Kerk: In de 18e en 19e eeuw kreeg de meimaand een duidelijke en officiële plaats binnen de katholieke traditie. Verschillende pausen moedigden gelovigen actief aan om de maand mei bijzonder aan Maria toe te wijden. On...

	Kledinginzameling in kerkportaal Drunen
	Terugblik: INZEGENING MARIAKAPEL in de kerk van DRUNEN
	LIEF EN LEED
	NIEUWS VANUIT HET VATICAAN EN ONS BISDOM
	BLOEMENGROET
	Een heilige in de maand april: ZITA
	VOOR DE KINDEREN
	MARIAGEDACHTE – namens werkgroep Mariabedevaart
	ROZENKRANSGEBED in de MARIAKAPEL in ELSHOUT
	IN DE MEIMAAND OOK ZONDAGSVIERINGEN IN DRUNEN
	INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT
	ZIEKENCOMMUNIE AAN HUIS
	BETAALMOGELIJKHEDEN
	VOLGENDE UITGAVE

