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HET BLOED VAN CHRISTUS 
Dierbare parochianen, 
 
'Er kunnen enkele zonden zijn waarover een mens niet kan 
spreken, maar er is geen zonde die het bloed van Christus niet 
kan wegwassen'. 
 
Weet je dat in de katholieke kerk elk van de 12 maanden van 
het jaar een devotioneel thema heeft? De focus van elke maand 
lees je hieronder: 

• januari: de Heilige Naam van Jezus;  

• februari: de Heilige Familie; 

• maart: St. Jozef; 

• april: de Heilige Eucharistie;  

• mei: Moeder Maria; 

• juni: het heilig Hart van Jezus;   

• juli: het Kostbaar Bloed van Jezus;  

• augustus: het Onbevlekt Hart van Maria; 

• september: de Zeven Smarten van Maria; 

• oktober: Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans;  

• november: de overleden gelovigen.  
 
Het echte Lichaam en Bloed van Jezus in de kelk van Lanciano 
 
Waarom is juli de maand waarin we het Kostbaar Bloed van Jezus eren?  Tijdens de Eerste Italiaanse 
Onafhankelijkheidsoorlog in 1849 ging paus Pius IX in ballingschap naar Gaeta. Hij ging erheen met 
Don Giovanni Merlini, de derde algemene overste van de Paters van het Kostbaarste Bloed. 
Terwijl de oorlog nog woedde, stelde Merlini aan paus Pius IX voor om een universeel feest voor het 
Kostbaar Bloed in te stellen om Gods hemelse hulp af te smeken om de oorlog te beëindigen en vrede 

https://caballefamily.com/catholic-feast-days-in-january/
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in Rome te brengen. Pius IX legde vervolgens op 30 juni 1849 een verklaring af dat hij van plan was een 
feest te organiseren ter ere van het Kostbaar Bloed. De oorlog eindigde al snel en kort daarna keerde 
hij terug naar Rome. 
Op 10 augustus maakte hij het officieel en verkondigde dat de 1e zondag van juli gewijd zal zijn aan 
het Kostbaar Bloed van Jezus Christus. Later wees paus Pius X 1 juli aan als de vaste datum van deze 
viering. 
"Tenzij u het vlees van de Zoon des mensen eet en Zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in u. Wie Mijn 
vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven." (Joh. 6:53) 
Het Bloed van Christus, ook wel bekend als het Kostbaarste Bloed in de christelijke theologie, verwijst 
naar het fysieke bloed dat daadwerkelijk door Jezus werd vergoten, voornamelijk aan het kruis en de 
verlossing die het christendom leert, werd daardoor bewerkstelligd; of het sacramentele bloed (wijn) 
dat aanwezig is in de eucharistie. In de maand juli geven we uiting aan ons geloof dat brood en wijn 
het lichaam en bloed van Christus, de Heilige Geest, worden. We hebben er heel veel wonderen over. 
 
Het wonder van Lanciano is het eerste, en velen geloven dat dit het grootste van alle eucharistische 
wonderen van de katholieke kerk is. Het vond plaats in het jaar 700 in de kerk van St. Franciscus in 
Lanciano, Italië. Een monnik die vreesde dat hij zijn roeping zou verliezen, vierde de Mis en tijdens de 
consecratie veranderde de hostie in vlees en de wijn in bloed.  
 
Ondanks het feit dat het wonder bijna 1300 jaar geleden plaatsvond, kun je nog steeds het vlees zien 
in een monstrans die elke dag wordt tentoongesteld en het bloed in een glazen kelk. (De glazen kelk 
bevindt zich onder de monstrans aan de rechterkant) 
Het bloed is gestold en zit nu in vijf stolsels in de glazen kelk. In 1971 en 1981 testte een 
ziekenhuislaboratorium het vlees en bloed en ontdekte dat het vlees myocardium is, wat 
hartspierweefsel is, dus we zouden kunnen zeggen dat dit van het hart van Jezus is, het Heilig Hart, en 
het bloed is van de bloedgroep AB.  
 
In 1978 testten NASA-wetenschappers het bloed op de Lijkwade van Turijn en ontdekten interessant 
genoeg ook dat het van de bloedgroep AB is. (Het Sudarium, gezichtsdoekje van Christus, in Johannes 
20:6 is ook van de bloedgroep AB.) Ondanks het feit dat menselijk vlees en bloed niet 1300 jaar 
bewaard hadden mogen blijven, vonden de laboratoriumtests van het ziekenhuis geen spoor van 
conserveringsmiddelen. Een laatste interessant punt over de vijf bloedstolsels in de kelk is, dat 
wanneer je er een weegt, dit hetzelfde gewicht heeft als alle vijf samen, en twee van hen samen 
hetzelfde wegen als alle vijf. Het maakt niet uit op welke manier je de bloedstolsels individueel of in 
een groep combineert om ze te wegen, ze wegen altijd hetzelfde. Dit toont aan dat de volledige Jezus 
aanwezig is in een deeltje van de Eucharistie, hoe klein ook.  
Dit is een van de twee eucharistische wonderen die na onderzoek door de Kerk zijn bevestigd.  
 
De Eucharistie is de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven. Want in de gezegende Eucharistie 
ligt het hele en geestelijke welzijn van de Kerk besloten, namelijk Christus zelf, ons Pasen. 
 
Sint Longinus en het bloed van Jezus 
Toen de honderdman die tegenover hem stond, zag hoe hij zijn laatste adem uitblies, zei hij: "Waarlijk, 
deze man was de Zoon van God!" — Markus 15:39 
De heilige Longinus is de centurio die de zijde van Onze Lieve Heer doorboorde terwijl Hij aan het kruis 
hing. Er wordt gezegd dat Longinus, bijna blind, werd genezen toen een deel van het bloed en water 
van Jezus in zijn ogen viel. Hij werd gedood vanwege zijn geloof en zijn lans bevindt zich in een van de 
pilaren in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Wat een geloof, wat een verlosser hebben wij, dat zelfs een 
man die de zijde van God verwondde, een heilige kan worden. Het bloed van Jezus kan ons redden, als 
we bidden. 
 
Laten we bidden in de woorden van de heilige Catharina van Siena: 
Kostbaar Bloed, Oceaan van goddelijke genade: stroom over ons heen. 
Kostbaar Bloed, het zuiverste offer: verwerk ons alle genade. 
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Kostbaar Bloed, hoop en toevlucht van zondaars: boete voor ons. 
Kostbaar Bloed, vreugde van de zielen: trek ons aan. Amen. 
                                                                             
Pastor Babu 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

CARITAS  
WONDERBARE MOEDER  
Centrum voor Aandacht en Hulp 
 
 
 

 
De bloemengroet ging de afgelopen weken naar: 
18 mei: Riki van Drunen   
25 mei: Anne-Marie Rombouts  
1 juni: Familie Koks   
8 juni: Bertus en Margot van Loon   
15 juni: Ton en Sjan van de Griendt  
 
 
 

Bankrekeningnummer Caritas Wonderbare Moeder 
Wilt u ons werk (blijven) steunen? Noteer dan even onze IBAN: 
NL 30 RABO 0388 1340 54, t.n.v. ‘Parochie Wonderbare Moeder inzake Caritas’. Dank u wel! 
 

 
 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

FAMILIEPASTORAAT: ‘Sacramentenviering’ op 15 juni 
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Zondag 15 juni mochten we vijf communicanten en vier vormelingen verwelkomen in de Sint-
Lambertuskerk. Uniek was dat er vijf kinderen uit één gezin bij waren. Gedurende het afgelopen jaar 
hebben de kinderen, hun ouders en enkele broertjes en zusjes zich voorbereid op deze bijzondere dag: 
acht keer kwamen zij op een zaterdag hiervoor bij elkaar. Het Familiepastoraat gaat na de grote 
vakantie weer van start, in dezelfde vorm, met het voorbereiden van kinderen op hun Eerste 
Communie en Vormsel. 
 
Communie en vormsel 2026: mis het niet! 
Maandag 8 september vindt er een informatieavond plaats waarop ouders worden bijgepraat over 
hoe het Familiepastoraat werkt; dan kunnen communicantjes en vormelingen voor 2026 worden 

aangemeld. Zaterdag 1 november is dan de eerste voorbereidingsbijeenkomst. De sacramen-
tenviering is volgend jaar op zondag 14 juni 2026.  Zit uw kind volgend jaar in groep 4 of groep 7/8 en 
wil hij of zij de Eerste Heilige Communie of het Vormsel doen? Vergeet dan niet om dit tijdig door te 
geven aan het parochiesecretariaat; u ontvangt dan een aanmeldingsformulier. Het is niet mogelijk om 
gedurende het voorbereidingstraject nog later in te stromen.  

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

31 MEI: ‘ONZEN DAG’ IN ELSHOUT 
Ook dit jaar hebben we de meimaand weer op een mooie manier mogen bekronen met de 
eucharistieviering en de processie naar de Mariakapel. Het weer bleef gelukkig goed zodat alle 
deelnemers de tocht droog konden afsluiten…! Zoals elk jaar is een flink aantal toegewijde vrijwilligers 
actief om Onzen Dag voor te bereiden. Denk alleen al aan het inrichten van het kapelpark en het 
versieren van de processieroute. Dit jaar kwam Omroep Brabant kijken naar hun inspanningen, en 
deed er verslag van in hun programma ‘Brabants Buske’. De uitzending is terug te zien op 
omroepbrabant.nl (uitzending van 31 mei). Google maar eens op ‘Brabants Buske 4664847’ om de 
uitzending te vinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdcelebrant dit jaar was rector Norbert Swagemakers. 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 
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 27 juli: JAARLIJKSE BEDEVAART NAAR KEVELAER 
 
Op zondag 27 juli is er weer de jaarlijkse dagbedevaart naar Kevelaer.  
De deelnemers worden per touringcar naar dit bedevaartsoord gebracht; 
per persoon kost de deelname € 35,=. Aanmelden kan tot 20 juli. 
 
Meer informatie en aanmelden:  
bel Riki van Drunen: 
06 – 34 62 70 72 
 
 
 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

Zaterdag 16 augustus: JAARLIJKS UITSTAPJE MET DE PASTOOR 
 

 
Dit jaar gaan we op zaterdag 16 augustus met pastor Babu naar Breugel en Nijnsel. We gaan kapelaan 
Harold van Overbeek bezoeken. Samen met hem hebben we een mooi dagprogramma opgesteld: 
 
08.45  uur:  verzamelen bij de Lambertuskerk in Drunen. Indeling auto's, uitdelen noveenkaars 

en bloeiende plant om aan te bieden in de kerk.  
 Reiszegen door Babu.  
 
09.00 uur:  Vertrek vanuit Drunen.  Iedereen betaalt bij het instappen 7,- euro aan de chauffeur.  De 

rit duurt 40 minuten. 
  Adres: Sint Genovevastraat 14.  
  Parkeren is gratis voor en achter de kerk. 
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10.00 uur:  H. Mis. Aansluitend koffie/ thee met traktatie aan de over-kant van de pastorie, 

schuin tegenover de hoofdingang van de kerk in parochiezaal "Den Bauw". Daarna 
in de kerk korte uitleg over het kerkgebouw, de geschiedenis en de heilige 
Genoveva, met aansluitend rozenkrans, door kapelaan Harold van Overbeek. 

 
Dan is het tijd voor de inwendige mens; we wandelen een kort stukje (hoek van de straat) naar Restaria 
" de Smickel" en daar worden we verwacht in zaal "de Achterum". Daar gebruiken we een lekkere 
lunch naar eigen believen. Er is een menukaart met goede keus in allerlei prijsklassen. 
Aansluitend vertrekken we naar Nijnsel (10 minuten met de auto). De chauffeurs gaan de auto’s halen 
bij de kerk. Wie vlot mee kan lopen, loopt mee indien men dat wenst.  
 
We gaan naar het processiepark aan de Lieshoutseweg, links van de kerk. Daar bidden we gezamenlijk 
de Kruisweg. Er worden boekjes uitgedeeld en kapelaan Harold van Overbeek zal voorgaan. Mensen 
die niet lang kunnen staan kunnen buiten eventueel gebruikmaken van een bankje, in de kerk 
plaatsnemen of alvast naar het terras gaan aan de overkant. Dat bekijken we aldaar in overleg. 
 
Na de kruisweg gaan we aan de overkant van het processie-park naar Highway 51/ Route 66; een retro-
zaak waar we plaatsnemen op het terras met parasols. We hopen deze dag op mooi weer. Indien het 
zonnetje niet warm genoeg is kunnen we ook binnen in een retro-ambiance fijn afsluiten met koffie, 
thee, biertje, limonade, ijs, snack, slaatje, wat je maar wilt. 
 
Vertrek: in overleg met de eigen chauffeur.  
We rijden via de Nijnselse weg door het mooie Brabantse land richting Best, waar we de snelweg 
opgaan om weer huiswaarts te keren. 
We zijn voor 18.00 uur terug in Drunen bij de Lambertuskerk, zodat pastor Babu om 19.00 uur de H. 
Mis kan voorgaan. 
 
Misintenties opgeven 
Schrijf uw intentie voorop een envelop, sluit € 10,- in en geef de gesloten envelop vervolgens aan 
Eugenie. Achterop de envelop schrijft u uw naam.  
 
Meer informatie? Neem even contact op met: 
Eugenie van Rinsum - Wolfs  
Tel.: 06 – 81 98 12 97 (chauffeurs, sla dit nummer even op     ). 
E-mail: wolfs.jem@outlook.com  
 
Aanmelden kan tot en met vrijdag 8 augustus: 
- bel het parochiesecretariaat (0416-372215), of 
- stuur een mailtje naar parochie@wonderbaremoeder.nl, of 

 Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

MIJN ENGELBEWAARDER EN EEN OUD BOEKJE 
 
Lang geleden, ergens in mijn derde jaar van de middelbare school vond ik een mooi oud boekje: het 
Handboekje voor den katholieken Man uit 1935. Ik vond het prachtig en zat er uren in te lezen. Eerlijk 
gezegd kon ik toen nog geen onderscheid maken tussen de tijdgebonden inzichten en de teksten van 
meer blijvende waarde. Het maakte me ook niet uit, want ik vond alles prachtig. Het stuk verdediging 
van de kerk, te weten dat de Kerk in de geschiedenis weliswaar fouten had gemaakt, maar toch ook 
heel veel goeds had voortgebracht, sprak me erg aan. Maar vooral de gebeden: de psalmen, de 
misgebeden, de dagelijkse gebeden, gebed van geloof, hoop en liefde, het gebed om volmaakt berouw, 
het engel des Heren en het gebed van mijn beschermengel.  

mailto:wolfs.jem@outlook.com
mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl
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Het laatste gebed ben ik – evenals Johannes Paulus II – altijd blijven bidden en de laatste jaren zie ik 
mijn eigen aanvoelen bevestigd in allerlei ervaringen uit uiteenlopende hoek. Denk aan 
ziekenhuispastor Hans Stolp, die eerst als predikant volkomen ‘entmythologisiert’ (ongelovig 
geworden, alles als vrome verzinsels zien) in het pastoraat stond, maar pas in de begeleiding van 
doodzieke kankerpatiëntjes meemaakte dat er wel degelijk meer is tussen hemel en aarde: hij hoorde 
kinderen over engelen vertellen aan hun sterfbed.  
 
De heilig verklaarde paus Johannes Paulus II (ik mocht hem eens ontmoeten en heb vier keer een mis 
van hem mogen volgen, twee keer met meer dan anderhalf miljoen mensen) had ook iets met engelen. 
Zie het volgende citaat:  
“Ik hecht bijzondere waarde aan de engelbewaarder. Als kind heb ik (net als alle andere kinderen 
waarschijnlijk) talloze keren gebeden: ‘O engel van God die mijn bewaarder zijt, sta me bij… wees me 
altijd tot hulp, bewaar mijn ziel en mijn lichaam.’ Mijn engelbewaarder weet wat ik doe. Mijn geloof in 
hem, en zijn beschermende aanwezigheid worden steeds dieper in mij. De heilige Michaël, heilige 
Gabriël en heilige Rafaël zijn aartsengelen die ik vaak tijdens mijn gebed aanroep. Ik denk ook vaak aan 
het mooiste traktaat van de heilige Thomas over engelen, zuivere geesten”.  
 
Soms zat ik in plaats van huiswerk te 
maken in dit gebedenboekje te lezen. 
Dan droomde ik heerlijk weg met 
uitzicht op de mooie tuin die mijn zus 
en mijn moeder hadden aangelegd.  
Ook vond ik in de grote kast een boekje 
dat van mijn vader was met uitleg over 
de liturgie van de mis. Dit paarse 
boekje was voor misdienaars. Terwijl ik dit typ, denk ik opeens: zou mijn vader dan ooit misdienaar zijn 
geweest? We hebben het er nooit over gehad. Nu weet ik dat de verklaringen van bijvoorbeeld de 
misgewaden wel erg tijdgebonden zijn en weinig theologisch verantwoord, maar dat doet niets af aan 
de inspirerende werking die dat boekje voor me had. 
 
Hoe zou mijn leven zijn verlopen als ik dat boekje nooit gevonden had? Waarschijnlijk zou ik nooit 
docent godsdienst-levensbeschouwing op middelbare scholen (en identiteitsbegeleider katholieke 
basisscholen) zijn geworden.  
 
Dr. Bill Banning – 
leraar levensbeschouwing d’Oultremont College OMO 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

LIEF EN LEED 
In Drunen is de uitvaart geweest voor:  
14 mei Jo Liefting – van der Lee (93) 
28 mei  Betsie Merkx – van Esch (92) 
 
In Elshout is de uitvaart geweest voor: 
27 mei Cees van Loosdrecht (88) 
 
In crematorium De Maaslanden (Nieuwkuijk) namen we afscheid van: 
13 juni Hein de Bonth (Drunen) (90) 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 
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MARIAGEDACHTE – namens werkgroep Mariabedevaart 
 
Lieve Maria, 
 
omdat de Vader in elke mens 
het verlangen gelegd heeft 
van Hem en bij Hem te zijn, 
voelen wij ons voortdurend onderweg, 
pelgrims, soms wat ontheemd, 
hopend op de dag 
dat Hij ons opneemt  
in een eeuwige omhelzing. 
Maar nu en dan ook bang  
omdat wij onzekere,  
kleingelovige mensen zijn 
die zich vasthouden aan wat ze zien. 
 
Neem jij Maria, ons bij de hand, 
zodat we niet bang hoeven te zijn 
en breng ons langzaam maar zeker  
langs je Zoon Jezus, 
naar onze enige echte thuis, 
in de armen van onze God. 
Amen.  
                      (Iny Driessen) 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

VOOR DE KINDEREN 
 
Beste jongens en meisjes, 
 
Sint Augustinus was een grote denker. Hij liep langs het strand en dacht na 
over wie God is en hoe je God moet begrijpen. Opeens zag hij een kind, dat 
telkens opnieuw water haalde uit de zee, en het in een klein kuiltje goot, 
dat het kind gemaakt had. “Wat doe je daar, kereltje?”, vroeg Augustinus 
vriendelijk. “Ik wil de zee in dat kuiltje gieten”, zei het kind. “Maar dat kan 
toch niet…”, dacht Augustinus, “de zee is veel te groot om in dat kuiltje te 
passen.” En ineens begreep hij de vergelijking met God: Hij is té groot om 
door de mens met zijn verstand begrepen te worden. 
Wat is het diepste geheim van ons geloof? Wat geloven wij nu eigenlijk, 
waar gaat het om? De kern van ons geloof is: er is één God, in drie Personen: 
God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. We noemen dat de 
heilige Drievuldigheid. Wanneer je bent gedoopt, is dat in naam van de 
heilige Drievuldigheid: ‘In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest’. En telkens wanneer we een kruisteken maken, laten we zien dat we 
een kind van God zijn. 
 
Genade… wat is dat precies? 
Als God je een buitenkans geeft, dan noemen we dat genade. Genade is een moeilijk woord, je hoort 
het ook niet zo vaak meer. Daarom heeft Marjet de Jong een prachtig versje geschreven, om te lezen, 
over na te denken en te bidden: 
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Genade máken we niet met ons allen: 
Genade komt uit de hemel vallen. 
Genade is gratis en valt in je schoot. 
God schenkt genade, als een cadeau. 
Genade is blijdschap en goud van binnen, de moed om aan dingen te 
beginnen. 
God laat je zingen en maakt je aan ’t dansen, 
God geeft je liefde en nieuwe kansen. 
Dus zoals mam een glas vol limonade –  
zó schenkt God jou een hart vol genade.    

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

BETAALMOGELIJKHEDEN  
 
Instandhouding Erediensten en pastoraat 
Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we 
wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag 
overmaken naar NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met 
vermelding ‘collecte Drunen’ of ‘collecte Elshout’.  
Geen contant geld bij u, maar wilt u wel deelnemen aan de collecte? Aan de collectemandjes is nu ook 
een QR-code bevestigd. Zo betaalt u tijdens de viering eenvoudig digitaal met uw mobiele telefoon. 
Open de camera-app op uw mobiele telefoon en richt deze op de QR-code. De rest wijst zich vanzelf.  
Op de binnenkant van de toegangsdeur van de kerk hangt -en in de kerk staat- eveneens deze QR-code 
die u kunt scannen.  
 
Ook kunt u voortaan kaarsjes digitaal betalen. Deze QR-codes vindt u bij de Mariakapel in Drunen, bij 
Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat, en in het Stiltecentrum (voormalige kerk) 
in Heusden. 
 
Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage 
Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op 
rekeningnummer NL52 RBRB 0660 6649 33 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder. 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

INFORMATIE VAN HET  PAROCHIESECRETARIAAT 
 
Het parochiesecretariaat in de pastorie van Drunen is van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar van 
09.00 tot 12.00 uur (maandag gesloten). 
Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u -ook buiten onze openingstijden- 
naar de pastorie op het gebruikelijke telefoonnummer. Het antwoordapparaat vermeldt dan het nood-
telefoonnummer wat u kunt bellen.  
 
Contactinformatie: 
Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen 
Telefoon: 0416 - 372215 
E-mail:  parochie@wonderbaremoeder.nl      
Website: www.wonderbaremoeder.nl 
 

mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl
http://www.parochiedrunen-elshout.nl/
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Kerklocaties: 
Drunen:  Sint-Lambertuskerk, Raadhuisplein 4 
Elshout:  Sint-Jan Evangelistkerk, Kerkstraat 37 
Heusden:  Woonzorgcentrum St. Antonius, Roomsche Kerkstraat 5  

 
Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

VOLGENDE UITGAVE 
De eerstvolgende Flitsen verschijnt in het weekend van 21 augustus.  
 
Wilt u de Flitsen per e-mail ontvangen?  
Stuur dan een mailtje naar parochie@wonderbaremoeder.nl.  
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