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WONDERBARE MOEDER IN INDIA 
 

Beste parochianen, 
Gebedsvolle groeten aan jullie 
allemaal! 
We leven in een parochie waar de 
moeder van God en moeder van de 
kerk voor ons zorgt. Ze is een 
moeder. Ze kan ons dus nooit in de 
steek laten. Een Arabisch 
spreekwoord zegt: 'God wilde overal 
zijn om voor ons te zorgen. Daarom 
schiep hij moeders'. Moeders zijn 
dus van God in menselijke vorm. 
Vele jaren geleden werd een vrouw 
die een baby door de heuvels van 
Zuid-Wales (Engeland) droeg, overvallen door een sneeuwstorm. Hulpverleners 
vonden haar later doodgevroren in de sneeuw. Verbaasd dat ze geen 
bovenkleding aan had, zochten ze verder en vonden haar baby. Ze had ze om het 
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kind gewikkeld, dat nog leefde en gezond was. Hij groeide op tot David Lloyd 
George, de premier van Groot-Brittannië in de Eerste Wereldoorlog. 
 
Op dezelfde manier droeg moeder Maria zeven smarten in haar hart om ons 
gered te houden. Daarom geeft mijn benoeming in onze parochie als pastoor 
vanaf 1 september, mij dubbel plezier om twee redenen: Ik word de pastoor in 
een parochie waar de mensen wonderbaarlijk moederlijk zijn. En ik word pastoor 
in de parochie waarvan de patroonheilige een Moeder is: de Wonderbare 
Moeder. Bovendien ben ik vijf jaar pastoor geweest in India in een parochie waar 
ook de Wonderbare Moeder de patroonheilige is.  
De naam van de parochie is Annainager, wat Stad 

van de Moeder 
betekent. Op deze 
plaatjes zie je de buiten- 
en binnenkant van de 

Wonderbare 
Moederkerk in 
Annainager, India. Het is 
de enige kerk in mijn bisdom in India die gewijd is 
aan de Wonderbare Moeder.  

Graag wil ik jullie vertellen over de Wonderbare Moeder in India zodat we 
groeien in de devotie tot de Wonderbare Moeder Maria. 
We kennen het verhaal van de Wonderbare Moeder in Elshout heel goed. In de 
12e eeuw verscheen Moeder Maria aan een boer om zijn dorst te lessen en 
maakte het vlas op het land in één dag rijp zodat het geoogst kon worden. De 
boer aan wie zij verscheen liet daarna een kapel bouwen op de plek waar Maria 
aan hem was verschenen. 
 
Ook het verhaal van Wonderbare Moeder in India is erg interessant.  
In de parochie was er een jongen die vanaf zijn geboorte verlamd was. De artsen 
konden hem niet genezen, omdat het niet mogelijk was de botten te corrigeren. 
Maar de moeder van de jongen liet de jongen elke dag in de kerk achter en ging 
aan het werk. Op een dag kon de jongen tot ieders verbazing lopen en rennen. 
Toen mensen hem vroegen hoe dat mogelijk was, vertelde hij dat er een dame 
aan hem verscheen die zijn been aanraakte en hem genas. Maar daar bleef het 
niet bij. 
Na drie dagen werd een dame met een ongeneeslijk hartprobleem volledig 
genezen. De arts die haar had behandeld, kon het niet verklaren. Toen mensen 
haar vroegen hoe dit mogelijk was, zei ze dat er een dame aan haar verscheen 
die haar lichaam aanraakte en dat ze vervolgens genezen was van de hartziekte.  
Mensen konden het niet geloven.  
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De incidenten die de verlamde jongen en de hartpatiënte overkwamen, waren 
het gesprek van de dag. De jongen en de dame werden naar de pastoor gebracht 
om hun wonderbaarlijke ervaringen te delen. De priester vroeg hen naar de 
identiteitskenmerken van de dame die aan hen verscheen en genas. De priester 
kon voelen dat hun beschrijvingen overeenkwamen met moeder Maria. Hij 
toonde verschillende beelden van moeder Maria. Plotseling zeiden ze allebei, 
wijzend naar een van de beelden: 'Dit was de dame die aan ons verscheen. Het 
was het standbeeld van de Wonderbare Moeder. Zo koos die parochie 
Wonderbare Moeder als patroonheilige. 
 
Laten we de hand van Moeder Maria vasthouden en ons leven bewan-delen. We 
zullen nooit zonder hulp gaan. Met dit vertrouwen en gebed wil ik werken in de 
parochie waar we heel veel geweldige vrijwilligers vinden voor alle activiteiten 
van de parochie. 
Ik moet geur geven, waar ik zal bloeien. Ik moet bloeien waar ik geplant ben.  Als 
teken van mijn zekerheid dat de parochie zal groeien en bloeien, ga ik ter 
gelegenheid van mijn benoeming tot pastoor twee dingen doen:  Ik ga een 
fruitboom planten in de pastorietuin en ik ga een noveenboek uitgeven voor de 
Wonderbare Moeder dat elke eerste woensdag van de maand gebeden zal 
worden.  
 
In de toekomst wil ik graag elke eerste vrijdag van de maand de communie 
brengen naar de zieken en ouderen die niet meer in staat zijn om naar de Kerk 
te komen. Ik ben er zeker van dat ik, met de liefde en steun van ieder van jullie, 
trouw kan werken en mijn best kan doen voor het welzijn van onze parochie. Blijf 
alsjeblieft samenwerken om samen te groeien.  Ik ver-wacht en verzoek ook alle 
jonge generaties van onze parochie om betrokken te raken bij onze 
parochieactiviteiten om nieuwe horizonten te bereiken. Om samen te kunnen 
ver-wonder-en.  
Laten we elkaar vertrouwen om samen te bouwen.  
Op zoek naar uw gebeden en zegeningen!                          Pastoor Babu 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

DIAKEN ALBERT SOETERBOEK OP SABBAT 

 
Het bisdom heeft diaken Albert Soeterboek een 
maand van ‘sabbat’ aangeboden, die hij 
dankbaar heeft geaccepteerd. Onze diaken zal de 
hele maand september gebruiken om het laatste 
stuk van de Camino naar Santiago de Compostela 
te lopen – zo’n 700 kilometer. Zijn tocht zal te 
volgen zijn via de app ‘Polarsteps’. Twintig jaar 
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eerder liep hij de volledige bedevaartsroute. Wij wensen Albert een 
betekenisvolle en vooral veilige reis toe. 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

VERANDERINGEN BEZETTING PASTORAAL TEAM 

 
Per 1 september a.s. is pastor Babu (tot die tijd kapelaan 
en voor 50% beschikbaar voor onze parochie) benoemd 
tot waarnemend pastoor van de parochie Wonderbare 
Moeder. Dat betekent, dat we vanaf september een 
fulltime pastoor hebben; zijn 50% benoeming in de 
parochie van Sint-Jan-de-Doper in Waalwijk e.o. wordt 
dan beëindigd. 
 
Dat is echter niet de enige verandering. De bisschop heeft 
onze diaken Albert Soeterboek gevraagd elders een 

nieuwe benoeming te aanvaarden. Diaken Soeterboek heeft de tijd genomen om 
na te denken over de vraag van de bisschop. Albert Soeterboek is sinds 2004 in 
ons midden en onze parochie is hem dierbaar. 
Na zorgvuldige afweging en na gebed heeft diaken Soeterboek uiteindelijk de 
bisschop laten weten de nieuwe benoeming te aanvaarden.  
Diaken Albert Soeterboek wordt per 1 november a.s. 
benoemd tot diaken in de parochie De Goede Herder in 
Tilburg, een eenheid van zes voormalige parochies 
waaronder bijvoorbeeld de bekende kerken van Het 
Heike en de Heuvelkerk vallen, en ook de kerk van 
Goirle. Pastoor Babu en het parochiebestuur feliciteren 
diaken Soeterboek met zijn nieuwe benoeming in 
Tilburg. Tegelijkertijd spreken wij onze grote dank uit 
aan hem voor zijn pastorale inzet tijdens al die jaren. 
Tijdens het parochiefeest, op 4 oktober 2025, zullen we op gepaste wijze 
afscheid nemen van diaken Albert. 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

VAKANTIE PAROCHIESECRETARIAAT 

 
Vanaf 29 augustus gaat Esther Romeijn, onze secretaresse, 3 weken genieten van 
een welverdiende vakantie. Het parochiesecretariaat zal die periode bemand 
worden door lieve vrijwilligers die zullen proberen om alles zo goed mogelijk af 
te handelen. 
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Wij vragen uw begrip voor het feit dat de 
vrijwilligers geen professionele krachten 
zijn, dus dat het ook wel eens kan voor-
komen dat zij van bepaalde zaken niet op 
de hoogte zijn. We hopen dat het dan kan 
wachten tot na de vakantie van Esther. Zij is 
weer terug op het secretariaat op dinsdag 
23 september.  
 
 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

Zaterdag 4 oktober: Inzegening clarakapel én parochiefeest 

 
Als u langs de kerk in Drunen rijdt of wandelt ziet u dat er 
naast de kerk gebouwd wordt. De komende dagen zal 
daar de Clarakapel verrijzen waar u ongetwijfeld al het 
een en ander over gelezen heeft.  
Op zaterdag 4 oktober zal de Clarakapel op feestelijke 
wijze worden ingezegend door onze oud-pastoor Felie 
Spooren. Om 10.00 uur is er een eucharistieviering 
waarin pastoor Spooren voor zal gaan, samen met diaken 
Bas Leijtens, pastoor Jos Verbraeken, pastoor Babu en 
diaken Albert Soeterboek.  
De viering wordt opgeluisterd door zanggroep 
Chantemble en door 2 gilden: het Drunense Hubertusgilde en Onze Lieve 
Vrouwe Schuts uit Elshout. Na afloop zullen de gilden een vendelgroet geven op 
het Raadhuisplein. 
 
Aansluitend: parochiefeest en afscheid diaken Albert Soeterboek 
Tevens heeft het bestuur van de parochie deze feestelijke gebeurtenis 
aangegrepen om een parochiefeest te organiseren. Na afloop van de 
feestelijkheden bij de kapel zijn alle parochianen van harte uitgenodigd voor een 
gezellig samenzijn in de Pastoor Vermeulenzaal met een hapje en een drankje. 
Gedurende de middag zal Esther (onze parochie-secretaresse) tussen de 
bedrijven door wat muzikale omlijsting bieden. Het parochiefeest staat ook in 
het teken van het afscheid van diaken Albert Soeterboek, die per 1 november 
onze parochie verlaat om het team van de Parochie De Goede Herder in Tilburg 
te gaan versterken. 
 
Meldt u zich even aan? 
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Voor de organisatie is het prettig, wanneer er een globale schatting gemaakt kan 
worden van het aantal gasten. Zet u 4 oktober in uw agenda, en mogen we u 
begroeten bij het parochiefeest? Laat het ons dan even weten, uiterlijk 22 
september. Dat kan op de volgende manieren: 
 

• Bel naar het parochiesecretariaat: dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 – 12.00 
uur, of 

• Stuur een e-mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl. 
 
Heel graag tot ziens op 4 oktober!!      

      Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

CLARAKAPEL: INTERVIEW MET PASTOOR SPOOREN 

 
We spraken met Felie Spooren, oud-pastoor van 
onze parochie, over de komst van de Clarakapel bij 
de kerk van Drunen: 
 
Wat was uw eerste reactie toen u vernam, dat er 
in Drunen wordt gewerkt aan de realisatie van 
een H. Clarakapel? 
Ik was aangenaam verrast, ben er blij mee. 
 
Wat is voor u persoonlijk een goede herinnering 
aan de Clarissen in Elshout? 
Ik ben in september 1992 in Drunen gekomen. Ik bewaar mooie herinneringen 
aan de periode van 5 ½ jaar in Drunen. Deze herinneringen koester ik. Maar ik 
moet erbij zeggen: door allerlei omstandigheden (die ik verder niet zal 
benoemen) was het toch -in het begin- best een heftige periode. Wat mij opviel 
was dat de zusters Clarissen van Elshout als slotzusters weet hadden van 
bepaalde moeilijke omstandigheden. Ze waren op de hoogte en meer dan dat: 
ze waren vriendelijk en opbouwend. In gebed verbonden leefden ze mee met de 
parochie en waren zo ook voor mij persoonlijk een grote steun. Ik vond het fijn 
en inspirerend om met enige regelmaat bij de zusters de eucharistie te mogen 
vieren. 
 
Wat kunt u zich nog herinneren van de aanvang van ‘Het uur van stilte en 
gebed’, het vriendschapscadeau aan de Clarissen toen ze Elshout verlieten in 
1993? U heeft er zelf deze mooie naam aan verbonden. 
Het uur van stilte en gebed werd voorbereid door Bas Leijtens, de toen-malige 
koster en later tot diaken gewijd, en door mij. We vonden het belangrijk dat er 
aanbidding plaatsvond in de parochie. Er was een mooie kerngroep van 

mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl
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parochianen die wekelijks deelnam aan dit uur. De biddende verbondenheid met 
de zusters was voelbaar. 
 
Hoe kijkt u terug op de jaarlijkse ‘uitstapjes met de pastoor’? 
Dit bleek ook een fijn initiatief te zijn. Het serieuze en de ontspanning  op 1 dag 
gecombineerd: samen bidden en vieren, gezelligheid met elkaar beleven. In mijn 
herinnering heb ik Wittem, Kevelaer en Meerseldreef meegemaakt. Ik kan me 
herinneren dat ik de groep ook eens ontvangen heb in Geldrop. De toenmalige 
pastoor Ron van den Hout was er ook nog bij.         
 
Voor welke intentie zou u de noveenkaars van H. Clara willen aansteken? 
Voor het welzijn van de parochies en alle parochianen in de Nederlandse 
kerkprovincie, voor alle mensen van goede wil. Dat de hoop (thema van het 
jubeljaar) ons mag blijven inspireren en bemoedigen. 
 
Wat wilt u onze parochianen nog meegeven? 
Het tot stand komen van de Clarakapel is een hoopvol gebeuren. Maria, de 
Wonderbare Moeder en de H. Clara zijn grote voorbeelden om in het voetspoor 
van Jezus Christus Zijn Weg te gaan en zo hier en nu al vast te werken aan Zijn 
Rijk van Vrede en Gerechtigheid. Moge door de ontmoeting met Maria en Clara, 
hun kapellen in deze parochie, ons geloof versterkt worden. 
Ik wens de parochie van de Wonderbare Moeder proficiat met de tot-
standkoming van de Clarakapel. Alle goeds voor u allen; Gods zegen! 
Tot ziens op 4 oktober! Hartelijke groeten, 
                  Pastoor-deken Felie Spooren 
 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

FAMILIEPASTORAAT: Informatieavond op 8 september 

 
Opgeven voor Eerste Communie en Vormsel 2026 
Maandag 8 september vindt er een informatieavond plaats waarop ouders 
worden bijgepraat over hoe het Familiepastoraat werkt; dan kunnen 
communicantjes en vormelingen voor 2026 worden aangemeld. Zaterdag 1 
november is dan de eerste voorbereidingsbijeenkomst.  
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Anders dan vroeger is er aan het doen van de Eerste Communie of het ontvangen 
van het Vormsel geen leeftijdsbeperking gesteld. Het komt immers voor dat, 
door wat voor omstandigheden dan ook, pas later in het leven van kinderen 
ervoor wordt gekozen.  
 
Wil uw kind volgend jaar de Eerste Heilige Communie of het Vormsel doen?  
Vergeet dan niet om dit tijdig door te geven aan het parochiesecretariaat; u 
ontvangt dan een aanmeldingsformulier. Het is niet mogelijk om gedurende het 
voorbereidingstraject nog later in te stromen.  
 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

JAARLIJKSE AVOND ‘UUR VAN STILTE EN GEBED’ 

 
Op woensdagavond 8 oktober komen we bij elkaar in de 
pastoor Vermeulenzaal voor de avondmis van 18.30 uur 
uit dankbaarheid voor 32 jaar “Uur van stilte en gebed”.  
Aansluitend genieten we van een kopje koffie/thee met 
traktatie. 
 
Om 20.00 uur volgt er een lezing door zeereerwaarde heer 
Pieter Zimmermann - directeur van Radio Maria - over 
Onze Lieve Vrouw van Guadalupe (New Mexico, 
Verenigde Staten van Amerika). Het belooft een zeer 
boeiende lezing te worden. Het is de Maria van de Clarissen, die vanuit het 
moederklooster in Roswell, New Mexico naar Elshout kwamen in maart 1990 en 
in september 1993 naar Eindhoven verhuisden. Nog steeds hebben we een goed 
contact met hen. 
 
O.L. Vrouw van Guadalupe - feestdag 12 december – is door H. Paus Johannes 
Paulus II uitgeroepen tot Ster van de nieuwe Evangelisatie. 
Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen en zijn er boeken en 
devotionalia te verkrijgen. Iedereen is zoals altijd weer van harte uitgenodigd om 
aan te sluiten. Welkom! 
 
Informatie bij Eugenie van Rinsum Wolfs wolfs.jem@outlook.com of 06-
81981297 (app of sms). 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

 

mailto:wolfs.jem@outlook.com
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CARITAS WONDERBARE MOEDER  

Centrum voor Aandacht en Hulp 
 
 
 
De bloemengroet ging de afgelopen periode naar: 

22 juni:  Jo Moonen – van Sluisveld   
29 juni:  Cor Kerckhoffs  
24 augustus:  Anton en Betty van der Lee – van Hooren 
 
Tijdens de zomervakantie werd het ‘Bloemetje’ niet uitgereikt. 

 
Heeft u een tip, wie wij met een bloemetje een hart onder de riem zouden 
kunnen steken? Zowel bij lief als bij leed? Laat het even weten via het 
parochiesecretariaat. Dank u wel! 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

VERSLAG JAARLIJKS UITSTAPJE MET DE PASTOOR 

 
Op zaterdag 16 augustus zijn we, nadat we de reiszegen hebben gekregen van 
pastor Babu, met 20 personen vertrokken op weg naar Breugel. We gingen naar 
kapelaan Harold van Overbeek, naar de kerk van Sint-Genoveva in Breugel. We 
werden ontvangen door pastoor Bryan van de Mortel; kapelaan Van Overbeek 
was helaas verhinderd wegens ziekte. 
Na een Heilige Mis, voorgegaan door pastor Babu samen met de pastoor van 
Breugel zijn we naar het parochiezaaltje gelopen voor een lekker bakske. Daar 
was kapelaan Van Overbeek om ons te ontvangen, dat was een verrassing. Fijn 
om hem toch nog even te spreken en de hand te schudden. Daarna zijn we 
teruggelopen naar de kerk. We kregen een uitleg van de pastoor over het 
ontstaan van de kerk. En hebben daarna nog de rozenkrans gebeden.  
 
Na een korte wandeling hebben we een lekkere lunch gebruikt en hadden we 
even tijd om met de medepelgrims in gesprek te gaan. Toen zijn we in de auto’s 
gestapt en reden we naar de Sint-Antoniuskerk in Nijnsel. Dat was ook weer een 
mooie kerk.  
Naast de kerk was een processiepark. Daar hebben we samen met pastor Babu 
de kruisweg gebeden en mochten we om de beurt een stukje voorlezen. Het was 
een mooie ervaring.  
Toen zijn we aan de overkant als afsluiting wat gaan drinken of voor die zin had, 
een lekker ijsje.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAj67L9aPVAhXKhRoKHZ7JDDEQjRwIBw&url=http://www.caritas-kitzingen.de/&psig=AFQjCNGw1VO8uPIRX2KoTodbKmBxqq8vvg&ust=1501054399827210
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We vonden het een fijn uitstapje, met een goede sfeer onderling. Het was al voor 
de 32e keer dat er een kerkuitstapje is gemaakt. En volgend jaar zijn we 
uitgenodigd om naar Laarbeek te komen, bij pastoor Antony Rosario, en wel op 
zaterdag 16 mei. Zet de datum alvast maar in uw agenda…! 
Dank je wel, Stefan en Eugenie Wolfs, en pastor Babu voor de fijne dag! 
 
Annie Pelders 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

LIEF EN LEED 

In Elshout is de uitvaart geweest voor: 
30 juni Betsie van der Lee – van Stiphout (85) 
2 juli Jan Bink (90) 
4 juli An Muller – Lommers (96) 
15 augustus Jan Jonkers (81) 
 
In Elshout is gedoopt: 
22 juni Anissa Smit  
 
In Drunen is gedoopt: 
6 juli Thobias Vugts 
3 augustus Mikolaj Lucki 
17 augustus Zoë Vlekken 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

VOOR DE KINDEREN 

 
Beste jongens en meisjes, 
 
Moet je eens opletten hoe sommige mensen zich 
gedragen aan tafel: ze pakken het beste en het meeste 
voor zichzelf. Stel je voor dat je zelf zoiets doet, en dan 
komt je vader of moeder en neemt het van je bord en 
geeft het aan een ander! Jezus geeft ons vandaag een 
heel goede raad: neem nooit de beste, de eerste plaats 
in. Geef die aan anderen. Dat geldt niet alleen voor aan 
tafel. Ook bij het spel is het heel goed, als je eens een 
ander laat winnen. En ben eens vriendelijk voor iemand 
die je misschien niet zo leuk vindt in je klas. Als je aan anderen kunt geven, gaan 
die meer van je houden. Zo word je altijd beloond voor het goede dat je doet. 
Wie écht van Jezus houdt, houdt ook meer van de mensen. Succes! 
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8 september: Maria Geboorte 
De geboorte van Maria is het begin van de Verlossing. Want uit deze vrouw zal 
de Zoon van God geboren worden. Omdat Maria ‘ja’ zei tegen God, kan Gods 
verlossing een begin krijgen. Daarom is de geboorte van Maria belangrijk voor 
heel de Kerk. Het feest is ook belangrijk voor ieder van ons: wie wil nou de 
verjaardag van zijn moeder vergeten? Maria is ook onze moeder! 
Natuurlijk weten we niet precies, wanneer Maria geboren is. We vieren dit feest 
op 8 september, omdat op die dag de kerk is ingewijd die gebouwd is op de 
plaats, waar Maria geboren zou zijn. Dat is vlak bij de tempel in Jeruzalem.  
 
PUZZEL: de Mariafeesten in het kerkelijk jaar 
Op de volgende bladzijde zie je tekeningen van twaalf Mariafeesten, die in de 
loop van het jaar gevierd worden. Elke tekening heeft een letter. Daaronder staat 
een lijst van de namen van deze Mariafeesten. De opdracht is: welke letter hoort 
bij welk cijfer? 

 
 
1. Maria van de rozenkrans   7. Maria Onbevlekte Ontvangenis 
2. Maria van de Zeven Smarten   8. Maria ten Hemelopneming 
3. Maria, Moeder van God   9. Maria Boodschap 
4. De naam van Maria 10. Maria Koningin 
5. Bezoek van Maria aan Elisabeth 11. Opdracht van Maria in de tempel 
6. Opdracht van Jezus in de tempel 12. Maria Geboorte 
    (= Maria Lichtmis) 
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Oplossing van de puzzel: 

 
Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

BETAALMOGELIJKHEDEN  

 
Instandhouding Erediensten en pastoraat 
Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en 
pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u 
meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar NL05 RABO 
0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding 
‘collecte Drunen’ of ‘collecte Elshout’.  
 
Geen contant geld bij u, maar wilt u wel deelnemen aan de collecte? Aan de 
collectemandjes is nu ook een QR-code bevestigd. Zo betaalt u tijdens de viering 
eenvoudig digitaal met uw mobiele telefoon. Open de camera-app op uw 
mobiele telefoon en richt deze op de QR-code. De rest wijst zich vanzelf.  
Op de binnenkant van de toegangsdeur van de kerk hangt -en in de kerk staat- 
eveneens deze QR-code die u kunt scannen.  
 
Ook kunt u kaarsjes digitaal betalen. Deze QR-codes vindt u bij de Mariakapel in 
Drunen, bij Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat, en in 
het Stiltecentrum (voormalige kerk) in Heusden. 
 
Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage 
Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit 
doen op rekeningnummer NL52 RBRB 0660 6649 33 t.n.v. Parochie Wonderbare 
Moeder. 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

INFORMATIE VAN HET  PAROCHIESECRETARIAAT 

 
Het parochiesecretariaat in de pastorie van Drunen is van dinsdag tot en met 
vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur (maandag gesloten). 
Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u -ook buiten 
onze openingstijden- naar de pastorie op het gebruikelijke telefoonnummer. Het 
antwoordapparaat vermeldt dan het nood-telefoonnummer wat u kunt bellen.  
 
Contactinformatie: 

1k, 2c, 3a, 4f, 5b, 6h, 7e, 8g, 9j, 10d, 11L, 12 i 
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Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen 
Telefoon: 0416 - 372215 
E-mail:  parochie@wonderbaremoeder.nl      
Website: www.wonderbaremoeder.nl 
 
Kerklocaties: 
Drunen:  Sint-Lambertuskerk, Raadhuisplein 4 
Elshout:  Sint-Jan Evangelistkerk, Kerkstraat 37 
Heusden:  Woonzorgcentrum St. Antonius, Roomsche Kerkstraat 5  

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

VOLGENDE UITGAVE 

De eerstvolgende Flitsen verschijnt in het weekend van 11-12 oktober.  
 
Wilt u de Flitsen per e-mail ontvangen?  
Stuur dan een mailtje naar parochie@wonderbaremoeder.nl.  
 

mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl
http://www.parochiedrunen-elshout.nl/
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